
24 *sf m 

NIP/TUCK 

ARRESTED DEVELOPMENT 
DESPERATE HOUSEVVIVES 
ZACH BRAFF (SCRUBS) 

MATT LeBLANC (JOEY) 

CHARLIEİİEEN (TWO AND A HALF MEN) 


ü£î' 

<i 

oi 

Oi 

20055 


62 ™ 

LDEN 

LOBE 1 

A W A R D S 


SOUTH PARK TAKVİMİ HEDİYE 






Aynı programda kristal bardaklara narin, tencerelere EMB temizlik. 
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Değişken Devirli 
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Kirlenmek tam gün, yıkamak 35 dakika... 




/ne 


Sportline. Bosch’un yeni çamaşır makinesi. 

Aktif yaşamın yeni üyesi. Hızlı ve pratik. 
Zamandan ve sudan tasarruf sağlayan Aqua Spar sistemi ile ideal yıkama şartları oluşturarak 
yıkama süresini kısaltıyor. 30 derecede 35 
dakikalık programla en hızlı yıkamayı yapıyor. 
Bırakın çocuklar kirlensin. Artık hızınıza ayak uyduracak bir çamaşır makineniz var. 



BOSCH 


Yaşam için teknoloji 
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Sevgili İzleyici, 

Sizlerin ilgi ve desteği, yetenekli ekibimizin de sınırsız çalışma kabiliyeti sayesinde güzel bir yıl geçirdik. İki tarafı da kutlamak lazım. Şimdi sıra 2005’te. Hedefimiz tabii ki yılları sırayla tüketmek değil, keyifle yaşamak. 2005 yılının daha güzel olacağını tahmin ediyoruz. Tahminin de ötesinde eminiz. Bunun için de elimizden geleni yaptık. Yeni yılda CNBC-e ekranında sizi birbirinden güzel dizi ve filmler bekliyor. Şubat ayında başlayacak dizilerden birkaç örnek verelim ki güzelliğin boyutu tam olarak anlaşılsın. 

Friends dizisinin en akıllı kahramanı JOEY, yıldız olma arayışını bundan sonra CNBC-e’de sürdürecek. 

Seinfield’in enterasan kişiliği 
GEORGE da (Jason Alexendar) yeni dizisi LİSTEN UP’la Şubat ayında karşınızda olacak. MISS MATCH, 

Ally McBeal sevenlerin ilgisini çok çekecek ama DESPERATE 
HOUSEWIVES yalnız kadınları değil, j 

aynı zamanda erkekleri de ekrana J 

bağlayacak. Yılın en iddialı dizisi I 

olmaya aday DESPERATE 
HOUSEWIVES Amerika’da rating rekorları kırıyor ve Golden Globe’da da ödülleri toplayacak gibi görünüyor. 

Poliseye sevenler için de Şubat’ta iki büyük siiprizimiz var; CSI: NY ve COLD CASE. 

CSI efsanesini dizi severlere anlatmamıza gerek yok sanırım. Kahramanlarımız bu kez New York sokaklarında... COLD CASE ise Without a Trace’in yapımcısından şahane bir dizi. Dedektif Lily Rush cezasını çekmeyen suçluların peşinde koşuyor. 

Görüldüğü üzere yeni yıla iyi hazırlandık. 

Daha başka güzellikler de planlıyoruz. 

Onları da gelecek sayılarda paylaşırız. 

Yeni yılınız kutlu ve mutlu olsun. 

C.A. 


NOT: Buffyseverler lütfen artık mail atmasın. 
Görkem Ahiniz ne yapıp edip tekrar hakkını aldı. Bölümleri ezberleyene kadar seyredebilirsiniz. 








Selam... Sadece bir isteğim var, o da “Buffy'nin tekrarlarını verecek misiniz" sorusuna cevap vermeniz. Kulaktan dolma bilgilerden bıktım artık... 
Eğer cevabınız hayır yönünde olursa benim cevabım 
“lütfeeeen” yönünde olacaktır. 

ceren_willow@...com 

Sevgili Willow Ceren, 

Biten yılın en çok somlan konusu hakkında resmi açıklama senin mektubuna kısmet oldu: Evet, Buffy the 
Vampire Slayer çok yakında 
CNBC-e ekranına dönecek, ilk bölümünden itibaren yeniden başlayacak. Fakat şimdiden duyuralım, ‘çocukların ve gençlerin ruhsal, fiziksel vb. 
gelişimini etkilemesin’ diye geç bir saatte yayınlanacak. 

Yani “ertesi gün işimiz gücümüz var, uykusuz kalıyoruz”, “hafta sonu öğlen tekrarını istiyoruz”, 
“eski saati daha güzeldi” gibi şikayetleri ne yazık ki dikkate alamayacağız. 

G.Y. 

Kaliteli yayın anlayışınız için çok teşekkürler. Nip/Tuck 
Amerika’da zaten 3. yayın döneminde. Neden devamını 
yayınlamıyorsunuz da 2005 


sonbaharına bırakıyorsunuz, anlamak imkansız... 

helin@...info 


Sevgili Helin, 

Anlamak aslında çok kolay. 
CNBC-e'de özellikle son 2 yıldır ekrana gelen dizilerin büyük 
bölümü henüz 1 ya da 2 
yaşında... Yani yepyeni. 

Çoğu ABD 'nin ardından 
Avrupa'da birçok ülkeden önce 
Türkiye'de izleyici ile buluşuyor. 
Üstelik CNBC-e herhalde farkındasınız, şifreli-ücretli bir kanal değil. Mesela Fransa'da 
24, İngiltere'de Nip/Tuck için para ödemek zorundasınız; 
Almanya Nip/Tuck ile daha yeni tanışıyor. Bu kendimizi övdüğümüz kısımdı. 

Şimdi sırada “Peki elalem bunu nasıl yayınlanıyor” meselesi var. 
Nip/Tuck bir kablo kanalı dizisi, bu tip kanalların diğer orijinal yapımları gibi (mesela Six Feet 
Under), her sezonu az sayıda bölümden oluşuyor ve tercihen ulusal kanalların yaz rehavetine girdiği aylarda yayınlanıyor. 
ABD'de ilk sezonun tarihi 
Temmuz 2003, ikinci sezonun tarihi Haziran 2004. Arada bir yıl boşluk var... 3. sezonu ise sandığınızın aksine henüz başlamadı. Yani dizi filmler sezon aralarında tatile giderler, 



dinlenirler, kendilerini özletirler, sonra dönerler. Zaten bu yüzden 
‘sezon’ deniyor ya... Bu arada kanallar da boş durmazlar ve izleyicilerine sürekli yeni dizi alternatifleri üretirler, ekranda hep bir şenlik sürer gider. İşte biz de ER, 

The X-Files gibi çok bölümlü dizilerimiz hariç tüm yayınımızda bunu becermeye çalışıyoruz. 

İnanın Nip/Tuck ’ı biz de özleyecek ve dört gözle bekleyeceğiz. Bu zaman zarfında ise yepyeni dizilerimizle onun eksikliğini hissettirmeyeceğiz. 


GEÇEN AY: Üniversiteye bu sene başladık ve birbirimizle cnbce sayesinde tanştık. Çünkü ikimiz de her akşam cnbcenin başına kurulup tüm dizileri izliyoruz. Bu diziler hakkındaki düşüncelerimizi arbk birbirimizle paylaşıyoruz. Dizilerin hepsi çok güzel gerçekten. Sizden bir isteğimiz var. Yazın Angels in America ve Nip/Tuck’n tekrarlarını verir misiniz? Şu anda izleyemiyoruz, çünkü dersler yoğun. 
Verirseniz çok seviniriz. 

ALİ KEMAL VE MERVE 

BU AY: Geçen ay size gönderdiğimiz mailde bizim beraber olduğumuza dair herhangi bir anlam yoktu ve cevap ikimizi de çok zor durumda bıraktı. Ortada böyle bir durum yok. Bu olayı düzeltmenizi ve gelecek ayki dergide yayınlamanızı RİCA EDİYORUZ. Lütfen... 

ALİ KEMAL 




CNBC-e 


Merhabalar, üç sezondur 24'ü izliyorum... Hatta 1. sezonu tam 
3 kez, 2. sezonu 2 kez 
izledim... 3. sezonun da hiçbir bölümü kaçırmadım... 

Test verdiğinizi duyunca hemen aldım dergiyi. 

10 sorunun tümünü doğru 
yapmak biraz zor... 

Bir soruyu bilmek için 1. 
sezonun DVD sini almak 
gerekiyor. Ben yine de 8 
tanesini doğru yaptığımdan eminim... Ama en azından o 


kitabın satılık olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Yani onu elde edebileceğimiz herhangi bir yayınevi var mı? 

FIRAT KOLBAŞI 

Sevgili Fırat, 

24 testinde gerçekten de 
maksadımızı biraz aşmış, fazla zorlamışız. Okuyucu testi gözerken eğlenmezse ne olur, işte böyle “gider kitapçıdan alırım, sizinle mi uğraşacağım ” 
der... Sayın Kolbaşı, siz 


yanıtlarınızı eksik de olsa bize postalayın, kanaatle notunuzu yükseltip kitabınızı yollayalım. 
Yine böyle 1-2 soruya takılmış başka okuyucularımız varsa onların da yanıtlarını bekliyoruz. Son olarak, 

“Ben de 24 kitabı istiyorum, ama testi pek çözemedim ” 
diyenler için belirtelim, 

24: CTU Bulguları adlı kitap 
Stüdyo İmge Yayınları ’ndan yakında piyasaya çıkacak. 

G.Y. 


ÖDÜLLÜ TEST YANITLARI 


ARALIK SAYISINDA YAYINLADIĞIMIZ 'KİTAP ÖDÜLLÜ 24 TESTİ'NİN DOĞRU ŞIKLARI AŞAĞIDA. TESTİ DOĞRU YANITLAYAN OKUYUCULARIMIZIN KİTAPLARI, OCAK AYI İÇİNDE KENDİLERİNE POSTALANACAK 


1- Jack Bauer ilk gün 
(sezon) kaç kişi öldürdü? 

$ 24 

2- Jack Bauer hangi dalda akademik eğitim almadı? 

/?) Ekonomi 

3- Üçüncü sezonda Jack hangi uyuşturucuya bağımlıydı? 

4- İkinci sezon haftanın hangi günü ve saatte geçiyordu? 

$ Cumartesi sabahı saat 
08:00’de başladı, Pazar sabahı 
08:00’de bitti 

5- 24’ün birinci sezonu sonunda üç alternatif final çekildi. Biri yayınlandı, biri ilk sezonun DVD ekstraları arasındaydı. İzleyiciler hangi sahneyi hiç görmedi? 

P8 Nina, Teri’yi vurdu; ama 


Teri ölmedi 

6- İlk sezonda Kim Bauer’in odasında aşağıdaki gruplardan hangisinin posteri asılı 
DEĞİLDİ? 

Guns n’ roses 

7- İkinci sezonda Kim’in bakıcılık yaptığı ve saldırgan babasından koruduğu çocuğun adı neydi? 

7 $ Megan 

8- Keith Palmer’ın terapisti 
George Ferragamo nasıl öldü? 

$ Yanarak 

9- Trafik ışıklarında arabasının camını silen adama 
Jack ne yaptı? 

Jb Para verdi 

10- Üçüncü gün başladığında, ikinci gün macerasının üzerinden ne kadar zaman geçmişti? 

^ 3 yıl 
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Ölümünün 20. yıldönümünde Truffaut... 

Yeni Dalga’nın öncülerinden, dünya sinemasının en önemli 100 yönetmeni arasında yer alan François Truffaut’nun 3 büyük eseri: 400 Darbe, Jules ve Jim, Son Metro. 
Şimdi Türkçe dublaj, Türkçe altyazı ve Türkçe menü seçenekleriyle DVD’de! 



"Yüzyılın en iyi 100 
filminden biri" 
Ergenlik başkaldırısı üzerine 

sinema tarihinin en önemli filmi. 



"Üç kişilik aşkın klasiği. 
Bir kadın ve onu seven iki erkek..." 


"Olabilecek en rezil durumdan, mümkün olan en saf aşk filmini gerçekleştirdim ." 



”Catherine Deneuve en başarılı 

performanslarından birinde " 
70 dalda Cesar ödülü! 

Truffaut'nun önemli olgunluk eseri. 



A.E. Film 
( 212 ) 324 9292 


Truffaut'nun 3 DVD'lik bu koleksiyonu, hayatı ve filmlerini anlatan kitapçıklarla 89.9 YTL fiyatla satışa sunuluyor. 


Satış i D e E FIX E 

noktaları 

ve tüm film/müzik marketlerde 


ili 9 © 

’ik marketlerde 
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DVD 


SACA 

COLLECTION 
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GOLDEN GLOBE 


ÖDÜL TÖRENİ, 16 OCAK PAZARI 17 OCAK PAZARTESİ'YE BAĞLAYAN GECE SAAT 03:00'TE CANLI YAYINLA CNBC-e'DE. TEKRARI 17 ARALIK, 22:00'DE. 
SIDEVVAYS FİLMLERDE, DESPERATE HOUSEVVIEVES İSE DİZİLERDE BAŞI ÇEKİYOR 


Hollyvvood Yabancı Basın Derneği’nin verdiği Altın Küre Ödülleri’nin adayları belli oldu. Oscar için belirleyici bir ilk adım sayılan Altın 
" Küre’de bir film ve bir dizi, adaylıklarda başı çekiyor. En İyi Komedi ya da Müzikal ı dalında Alexander Payne’in filmi Sideıvays toplam 7 dalda aday oldu. TV dizilerinde ise ilk sırada 5 adaylıkla, banliyödeki mutsuz kadınların dramını anlatan, kara mizah yüklü Desperate Houseıvives var. Hem yüksek reytingi, hem de aldığı olumlu eleştirilerle dikkati çeken Desperate Houseıvives, Şubat’ta CNBC-e ekranına gelecek. 

Şu anda izlediğimiz dizilerden Nip/Tuck (3), Arrested Development (2), 24 (1) ve Scrubs da adaylar arasında. Son dizinin başrol oyuncusu Zach 



Braff, bu yıl yönettiği ilk film olan Garden State’ le yönetmen olarak da ödül almıştı. 

GECENİN ADAYI: JAMIE FOXX 

Sinemada, Sideu/ays En İyi Kadın Oyuncu hariç, bütün belli başlı dallarda aday. Filmin başrolünde oynayan ve American Splendor’d&n tanıdığımız Paul Giamatti, En İyi Müzikal Komedi dalında birincilik için Ray’de müthiş bir kompozisyonla Ray Charles’ı canlandıran Jamie Foxx’la kapışacak gibi görünüyor. Foxx zaten Altın Küre aday- * ları listesinin galibi. Aktör, Ray’ in yanı sıra Collateral ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Redemption ile de bir TV filmi ya da Kısa Dizi dalında En İyi « Erkek Oyuncu ödüllerine aday. 

Adaylık sayısı yönünden Sideıvays’ in en büyük I rakibi, The Blues dizisinin yaratıcısı Martin Scorse- | se’nin yönettiği The Aviator. Payne ve Scorsese, En j İyi Yönetmen dalında da aday. Angels in Ameri- \ ca’ sı ile Emmy’de rekor kıran (o da CNBC-e ekranında) Mike Nichols da yeni filmi Closer ile En İyi - 
Yönetmen adaylarından. Closer, tıpkı Finding Ne- 1 
verland ve Million Dollar Baby gibi (Clint Eastvvood), toplam beş dalda aday. Senaryosunu Charlie Kaufman’ın yazdığı ve Jim Carrey’ve adaylık getiren Eternal Sunshine of the Spotless Mind, dört adaylıkla onları izliyor. 





En İyi Erkek Oyuncu dalının üç ismi, Charlie Sheen (Two & a Half Men), Zach Braff ( Scrubs ,) ve Matt LeBlanc (Joey). 


ALTIN KÜRE ADAYLARI 

EN İYİ FİLM - DRAMA 

■ THEAVIATOR 

■ CLOSER 

U FINDING NEVERLAND 

■ HOTEL RVVANDA u KINSEY 

m MILLION DOLLAR BABY 


EN İYİ KADIN OYUNCU - DRAMA 

■ SCARLETT JOHANSSON (A LOVE SONG FOR BOBBY LONG) 

■ NICOLE Kİ DM AN (BIRTH) 

■ IMELDA STAUNTON (VERA DRAKE) 

m HILARY SWANK ( MILLION DOLLAR BABY) 

■ UMA THURMAN (KILL BILL VOL. 2) 

EN İYİ AKTÖR-DRAMA 

■ J AVI ER BARDEM (THE SEA İNSİDE) 
m DON CHEADLE ( HOTEL RVVANDA) 

m JOHNNY DEPP ( FINDING NEVERLAND) 

■ LEONARDO DICAPRIO ( THEAVIATOR) 

■ LIAM NEESON ( KINSEY) 

EN İYİ FİLM - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ 

■ ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND 

■ THE INCREDIBLES 

■ THE PHANTOM OF THE OPERA u RAY 

u SIDEVVAYS 

EN İYİ YABANCI FİLM 

■ THE CHORUS (LES CHORISTES) (FRANSA) 

■ HOUSE OF FLYING DAGGERS (ÇİN) 

■ DIARIOS DE MOTOCICLETA (BREZİLYA) 

■ THE SEA İNSİDE (İSPANYA) 

■ A VERY LONG ENGAGEMENT (FRANSA) 

EN İYİ YÖNETMEN 

■ CLINT EASTVVOOD ( MILLION DOLLAR BABY) m MARC FORSTER (FINDING NEVERLAND) 

■ MIKE NICHOLS (CLOSER) 

■ ALEXANDER PAYNE (SIDEVVAYS) 

■ MARTIN SCORSESE (THEAVIATOR) 

EN İYİ TELEVİZYON DİZİSİ - DRAMA 

■ 24 
uLOST 

m NIP/TUCK m THE SOPRANOS m DEADVVOOD 

EN İYİ TELEVİZYON DİZİSİ - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ 

■ ARRESTED DEVELOPMENT 

■ DESPERATE HOUSEVVIVES m ENTOURAGE 

m SEX AND THE CITY u WILL & GRACE 

EN İYİ ERKEK OYUNCU - DRAMA DİZİLERİ 

■ MICHAEL CHIKLIS (THE SHIELD) 

■ DENİŞ LEARY (RESCUE ME) 

■ JUUAN MCMAHON (NIP/TUCK) 
m İAN MCSHANE (DEADVVOOD) 

m JAMES SPADER (BOSTON LEGAL) 

EN İYİ ERKEK OYUNCU - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ DİZİSİ 

■ JASON BATEMAN (ARRESTED DEVELOPMENT) 
m ZACH BRAFF (SCRUBS) 

m CHARLİE SHEEN (TWO AND A HALF MEN) 

■ MATT LeBLANC (JOEY) 

■ TONY SHALHOUB (MONK) 

■ LARRY DAVI D (CURB YOUR ENTHUSIASM) 

EN İYİ KADIN OYUNCU - DRAMA DİZİLERİ 

■ EDIE FALCO (THE SOPRANOS) 
m JENNIFER GARNER (ALIAS) 

■ MARISKA HARGITY (LAV/ & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT) u CHRISTINE LAHTI (JACK & BOBBY) 

m JOELY RICHARDSON (NIP/TUCK) 

EN İYİ KADIN OYUNCU - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ DİZİSİ 

■ MARCİA CROSS (DESPERATE HOUSEVVIVES) 
u TERİ HATCHER (DESPERATE HOUSEVVIVES) 

m FELICITY HUFFMAN (DESPERATE HOUSEVVIVES) u DEBRA MESSING (VVILL & GRACE) 

■ SARAH JESSICA PARKER (SEX AND THE CITY) 





KAÇIRMAYIN 



GUY RITCHIE, KALABALIK BİR SUÇ HİKAYESİNİ BAŞARIYLA ANLATIYOR. 
FİLMDE SAYILAMAYACAK KADAR 
ÇOK KİŞİ ÖLSE DE HEM BUNU 
İZLEYİCİYİ RAHATSIZ ETMEDEN 
YAPIYOR YÖNETMEN, HEM DE 
MİZAHI ELDEN BIRAKMIYOR 



Dört kişilik bir çete 500 bin sterlin için komşularını soyar. Onlar da bir çetedir zaten ve başka bir çeteyi soymayı düşünmektedirler. Ayrıca, dördüncü bir çete, haşin bir borç tahsil edici, bir porno kralı, vs. de işe büsbütün renk katar. 

Guy Ritchie, ilk filmi Lock, Stock and Two Smoking Barrels’ı maddi zorluklarla boğuşarak gerçekleştirdi; ama hem büyük iş hem de bir devam-filmi yaptı: Snatch. 





DOĞU YAKASININ HİKAYESİ 

Lock, Stock and Two Smoking Barrels'm mekanı, BBC dizisi EastEnders' dan tanıdığımız, Londra’nın Doğu Yakası. Esas kahramanlarımız, küçük üçkâğıtlar yapan; ama büyük iş çevirmek isteyen dört kişi: iskambil ustası Eddy (Nick Moran) ile arkadaşları Bacon (Jason Statham), Tom (Jason Flemyng) ve Soap (Dexter Fletcher). 

Ne yazık ki cebine iyice para koyan Eddie gangster dünyasının porno kralı Balta Harry’nin (P.H. 
Moriarty) hileli oyununa kurban gidip ona 500 bin sterlin borçlanıyor. Borcunu bir hafta içinde ödemezse, acımasız şahıs Big Chris (Vinnie Jones), parmaklarını birer birer kesecek. 

Komşularından çalmaya karar veriyorlar. Zaten onlar da karanlık adamlar, üstelik bir uyuşturucu çetesini soymaya karar vermişler. Bu arada iki beceriksiz hırsız da Harry’nin göz koyduğu antika bir tüfeğin peşinde. Harry’nin göz koyduğu bir şey daha var: Eddie’nin babasının (Sting) barı. 

'ALAYLI 1 YÖNETMEN 

İnsanda biraz Tarantino duygusu uyandırıyor, değil mi? Ama Ritchie’nin mizahı daha ağır basıyor ve filmde sayılamayacak kadar çok kişi ölse de işin ‘grafik’ yanı bizim gözümüzün önünde cereyan etmiyor. On beş yaşında okulu terk eden, sinemacılık eğitimi de görmeyen ‘alaylı’ genç yönetmen Guy Ritchie, Sting’in eşi Trudie Styler’ın verdiği parayla tamamlayabildiği filmiyle, çoğu yönetmene ömür boyu nasip olmayacak bir başarı kazandı. İkinci filmi Snatch’e daha çok para koydu, daha tanınmış isimleri oynattı: Brad Pitt, Dennis Farina, Benicio Del Toro .gibi. Vinnie Jones, bu film sayesinde futbolu bırakıp aktör oldu, benzer bir imajı reklamlarda da sürdürdü. 

EVLİLİK SİNEMAYI ÖLDÜRÜR MÜ? 

Lock, Stock and Tıvo Smoking Barrels ile Snatch hareketli, ironik, esprilerin gerçekten şimşek hızıyla birbirini izlediği, herhalde yönetmeninin de ruhuna uygun filmler. Ne yazık ki Ritchie, Madonna ile evlendikten sonra, filmlerinde onu oynatma hatasında bulundu; ama Luc Besson’un yapımcılığında. Ray Liotta ve yine Jason Statham’la çalıştığı Revolverden (2005) umutluyuz. 

Sevin Okyay 
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GECE SİNEMA 



588 RUE 
PARADIS 

1 Ocak Cumartesi, 01:00 

Yönetmen: Henri Vemeuil 
Oyuncular: Claudia Cardinale, 
Ömer Şerif, Richard Berry, 
Diane Bellego. 

Yapım Yılı: 1992 



THE RIVER 

8 Ocak Cumartesi, 01:00 

Yönetmen: Tsai Ming-Liang 
Oyuncular Lee Kang-Sheng, 
Lu Hsiao-Ling, Miao Tien. 
Yapım Yılı: 1997 


FEAR AND 
LOATHING İN 
LAS VEGAS 

15 Ocak Cumartesi, 01:00 
Yönetmen: Terry Gilliam 
Oyuncular. Johnny Depp, 
Benicio del Toro, Craig Bierko, 
Ellen Barkin. 

Yapım Yılı: 1998 



THE VVATERDANCE 

22 Ocak Cumartesi, 01:00 

Yönetmen: Neal Jimenez, 
Michael Steinberg 
Oyuncular Eric Stoltz, Helen 
Hunt, VVilliam Forşythe, Wesley 
Snipes. 

Yapım Yılı: 1991 



THE OFFENCE 

29 Ocak Cumartesi, 01.-00 

Yönetmen: Sidney Lumet 
Oyuncular Sean Connery, 
Trevor Hovvard, Vivien 
Merchant 
Yapım Yılı: 1973 
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Do The RightThing’m tema şarkısı Fight The Power (İktidarla Savaş) Spike Lee’nin hayatını özetleyen bir slogan olabilir pekala. Gerçekten de filmlerinde sürekli siyahilere karşı ırk ayrımcılığım işleyen ve politik duruşuyla kendisine de ırkçı tanımlaması¬ nın yakıştırılmasına neden olan Lee ‘dinsizin hakkından imansız gelir’ türünde bir yöntemle savaşmayı seviyor gibi. Belki ona ırkçı demek biraz aşırıya kaçmak olur; ama hoşgörü gibi ‘içi boşaltılmış’ kavramlarla pek işi olmadığı da bir gerçek. 

Caz müzisyeni Bili Lee’nin oğlu olan Spike’m ilk tutkusu spor olmuştu aslında; ama 70’li yılların hareketli sinema ortamı ve önemli yönetmenlerin çalışmaları onu beyazperdeye doğru adeta itti. Sinema eğitimini New York Üniversitesi’ne bağlı Tisch School of Arts’ta alan Lee, gençliğinin büyük bir kısmını Brooklyn’de geçirmişti, ilk işlerinden itibaren buradaki deneyimlerini filmlerine aktaran Lee ilk filmi She’s 
Gotta Have It ile Cannes’da 
Prix Jeunesse (Gençlik Ödülü) kazandı. 

VERİMLİ DÖNEM 
80’li yılların ikinci yarısın¬ dan itibaren çektiği filmlerle 
Amerikan sinemasının siyah dalga yönetmenleri arasında ilk sırayı alan Lee 1989 tarihli filmi Do The Right Thing ile büyük sükse yaptı ve dünyanın her yerinden olumlu eleştiriler aldı. 90’lı yıllarda Jungle Fever, Mo Better Blues ve tabii Malcolm X ile üst üste başarılı filmler yaptı. Meselenin kültürel, sınıfsal ve tarihi boyutlarını irdeleyen filmlerdi bunlar. Afrikalı Amerikalılar’m hem sosyal hem de psikolojik durumlarını çok iyi analiz eden yönetmen kimilerine göre 20’li yılların öncü yönetmeni Oscar Micheaux’dan bu yana en etkili siyah sinemacı. 

Onu uluslararası alanda üne kavuşturan Do The Right Thing ve kendi gençlik anılarından yola çıkarak kardeşleriyle beraber kaleme aldığı Crooklyn filmleriyle konuk ediyoruz. En son sinemalarımızda 25th Hour adlı filmini izleme fırsatı bulduğumuz yönetmenin sineması hakkında bilgi sahibi olmak için ya da sırf bu iki filmi bir kez daha izlemenin keyfine varmak için önerimiz şudur: Ekran başına! 

Emrah Kolukısa 


KAÇIRMAYIN 

MABOROSI 

10 Ocak Pazartesi, 22:00 
Yönetmen: Hirokazu Kore-eda 

Oyuncular. Makiko Esumi, Tadanobu Asano, Akira Emoto. 
Yapım Yılı: 1995 

Genç bir kadın olan Yumiko’nun çok severek evlendiği kocası, çevresindekilerin kuşkulanacağı hiçbir neden yokken, ansızın intihar eder. Yumiko beklemediği bu haberi bir sabah kapısına gelen polislerden öğrenir. Genç 



kadın yaşadığı şoku atlattıktan sonra yeniden evlenir ve Osaka’dan küçük bir balıkçı kasabasına taşınır. Evlendiği balıkçı ile kurduğu yaşamda bu kez mutluluğu yakaladığını düşünmektedir... Japon belgesel sinemacı Hirokazu Kore-eda’nın ilk konulu filmi olan Maborosl de başrolü Makiko Esumi oynuyor. 

THE GETAVVAY 

13 Ocak Pazartesi, 22:00 
Yönetmen: Sam Peckinpah 

Oyuncular Steve McQueen, Ali MacGraw, Ben Johnson. 
Yapım Yılı: 1972 

Doc McCoy, Meksika’da bir 
Zengin ve kirli işler yapan bir Benyon’ın bir proje üzerine 
Doc McCoy, karısıyla ona haber gönderir. Mesaj açıktır: 

“Beni cezaevinden çıkartmayı başarırsan, ben de sana yapacağın işte yardım ederim." Jack Benyon mesajı alır ve öneriyi kabul eder. 

Sam Peckinpah’ın aynı isimle çektiği Steve McQueen’in başrolde oynadığı fimin yeniden çevriminde bu kez Alec Baldvvin, James Woods ve Kim Basinger başrollerde. 



cezaevındedır. 
adam olan Jack çalıştığını bilen 
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NICOLE 

KIDMAN 


"ISABEL OYNADIĞIM EN ZOR ROLDÜ. 
ÇEKİMLERE BAŞLAMADAN ÖNCE JANE 
BENİMLE İKİ AY PROVA YAPTI. 
ÇEKİMLER BİTTİĞİNDE YORGUNLUKTAN HASTANEYE KALDIRILDIM, AMA 
PİŞMAN DEĞİLİM." NICOLE KIDMAN 

Her filminde ayrı bir yüzle karşımıza çıkan Nico- 
1c Kidman, psikolojik açıdan çok zor bir karakteri canlandırdığı The Portrait of a Lady (1996) filmiyle karşımızda. Jane Campion aşkın kölesi olan bir kadın hakkında film çevirecek yönetmenler arasında akla gelen son isim, Nicole Kidman için de ‘tam da bu roliin oyuncusu’ denemez; ama ikisi birlikte Henry James'in 1881’de yazdığı The Portrait Lady romanının şaşırtıcı derecede karmaşık ola versiyonunu beyazperdeye taşıdılar. 

Hollvtvood'da Champion kadar sağlam bir dili olan çok az yönetmen var. Bu nedenle önceleri bu uyarlamanın onun yorumuyla güçlü bir feminist eleştiri getireceği bekleniyordu. Oysa film psikolojik açıdan derin analizler taşıyan usta işi bir gerilime dönüştü. Filmin kahramanı Isabel Archer, şans avcısı bir adamı kendine koca olarak seçiyor, bu evlilik beraberinde acıları da 

YÜKSELİŞ ÖYKÜSÜ 
Jane Champion, 14 
le Kidman ı. Kidman’ı: 
rüveni, çok iyi bir övküsüdür zaten. Entelektüel 
tişen Nicole Kidman, daha 6 
rede bir koyunu canlandırarak 
Güneşe karşı duyarlı olan cildi ve çilleri sokaktan uzak tutulan Kidman 10 yaşında okuluna kaydolur. 17 yaşında mim TV dizisi Vietnam’ daki rolüyle Avustralya’nın en iyi oyuncusu seçilir. 1989’da gerilim filmi Dead Calm ile Amerikalılar’ın ve de Tom Cruise’un dikkatini çeker. 
Cruise, onu yarış filmi Days of Thunder’ da başrolde oynatır, ikisi de ilk görüşte birbirlerine aşık olduklarını söyler. Batman Returns’ü n gişe başarısıy- 
: la Cruise'un gölgesinden sıyrılır. To Die For filmi ! ile eleştirmenlerin beğenisini kazanır. Herkes Osj car'a aday gösterilmesini bekler, ama olmaz. 10 yıl- 
’ lık evliliğinin sona ermesinden sonra Moulin Rouge 
11 ile ilk kez aday gösterildiği Oscar’a The Hours 
(2002) filmiyle kavuşur. 16 Ocak’ta dağıtılacak 
1 olan ve CNBC-e’de yayınlanacak Altın Küre Ödülleri’nde Birth filmindeki rolü ile aday olan solak oyuncu Nicole Kidman, dahi düzeyindeki IQ’suna J (132) rağmen kelebeklerden korkmasıyla da tanınan ilginç bir portre. 

| SÖZ NİCOLE KIDMAN’IN 

Sözü Nicole Kidman’a bırakalım ve The Portrait m of a Lady hakkmdaki düşünceleriyle son verelim: "Kadınlar her zaman doğru erkeği seçmez. Kötü bir ilişkiye girince de bu ilişkiyi sonlandırmazlar. Duyduğum kadarıyla insanlar ya bayılıyor ya da nefret ediyorlar bu filmden. Ortası yok; ama her iki durumda da filmle çok güçlü bir bağ kuruyorlar. Bazı kadınlar ağlayarak yanıma geldi ve bana sarılmak istedi. Bazıları da filmi anlamadıklarını söyledi. En I çok sorulan soru, ‘kocasını neden terk etmiyorP’ol-I du. Bu, o kadar basit değil. Romanı 17 yaşındayken 
|| okudum ilk defa. O zaman birini seviyordum, ama 
I bende tutku halini gelmemişti. 22 yaşında yeniden okuduğumda bir türlü bitiremediğim bir ilişki için- 
» deydim. O zaman kendimle özdeşleştirdim. Bence erkekler de özdeşleştirebilir kendini. Erkekler de İ çoğu zaman yanlış kadını seçer, ama onlar daha kolay terk edebiliyor. Kadınlar ise hata yaptıklarını 
| kabul etmek istemez. Isabel, öyle yorgundu ki, onu 
bir daha kimsenin sevmeyeceğini düşünüyordu. Ka- 
•* dınlar öyledir. Sevilmeyi hak etmediklerini düşünürler. Isabel oynadığım en zor roldü. Çekimlere başlamadan önce Jane benimle 2 ay prova yaptı. 
Çekimler bittiğinde yorgunluktan hastaneye kaldırıldım, ama pişman değilim.” 

(Karakterlerini adeta ‘yaşayan’ Kidmaıı, çekimler boyunca taktığı, belini 48 cm. gösteren korse yüzünden iki hafta boyunca yataktan kalkamannştı.) 

Süha Çalkıvik 



l’M WITH LUCY 

11 Ocak Sah, 22:00 


Yönetmen: Jon Sherman 
Oyuncular Monica Potter, 
Julianne Nicholson, David 
Boreanaz, Gael Garcia Bemal. 
Yapım Yılı: 2002 


Düğününe sadece bir saat vardır ve bir arkadaşı, Lucy’den bu noktaya nasıl geldiğini anlatmasını ister. Hayatına kimler girmiş, neler yaşamıştır genç kadın? Lucy anlatmaya başlar, biz izleyiciler de dinlemeye ve geri dönüşler sayesinde izlemeye... ‘Anlatılan erkeklerden hangisinin evleneceği adam olduğu’ sorusu merak uyandırır... Monica Potter’ın başrolü üstlendiği filmin erkek oyuncuları arasında ‘Angel’ olarak tanıdığımız David Boreanaz ve Without A Trace’ten Anthony LaPaglia da var. 


CAT PEOPLE 

21 Ocak Cuma, 22:00 

Yönetmen: Paul Schrader 
Oyuncular: Nastassja Kinski, 
Malcolm McDowell, John 
Heard, Annette OToole. 
Yapım Yılı: 1982 



1942 yapımı klasik korku filminin bir yeniden 
çevrimi olan Cat People özellikle Martin Scorsese için yazdığı senaryolarla (7ax; Driver, Raging Bull, Last Temptation Of Christ) isim yapan Paul Schrader’in imzasını taşıyor. Nastassja Kinski’nin varlığıyla ‘güzelleşen’ filmde Schrader, cinsel masumiyetin yitimini özgün bir yöntemle anlatıyor. Irina adlı ana karakterin deneyimleri üzerine kurgulanan filmde, genç kız ile bir panter arasındaki gizemli bağa tanık olacağız... Ne tür bir bağ olduğu ise filmin sürprizlerinden biri. 
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HAYDİ BAHÇENİZE 

MARTIN SULIK, ZAHRADA 'DA BÖLÜMLER HALİNDE BİR TÜR MASAL ANLATIYOR İZLEYİCİYE, GÜNDELİK HAYATTAN KOPMUŞ, CENNET BAHÇESİNDEKİ JAKUB'UN MASALINI... 


Film festivallerini takip edenler Martin Sulik’i 
1993 yapımı Vsetcko Co Mam Rad / Everything I 
Like / Sevdiğim Her Şey’le tanıdı. Hemen ardından da, Zahrada / The Garden / Bahçe (1995) geldi. 
Terzi babasıyla birlikte yaşayan sorumsuz Jakub, bir müşterinin karısıyla sevişirken yakalanınca, büyükbabasının cumhuriyetin ilk yıllarında inşa ettiği kırdaki evin bahçesine sürülür. Onun hikayesini anlatan Zahrada, çok ödüllü bir yönetmenden çok ödüllü bir film. Üstelik Sulik, bir önceki filmin bıraktığı noktadan alıyor sanki. İki filmdeki babaoğul ilişkisi birbirini çağrıştırıyor. Her ikisi de kitap gibi bölümlere ayrılmışlar. Başka birçok ortak noktası da var: Slovak kırlarının nefis görüntüleri, Vladimir Godar’m aynı nefasetteki müziği, gergin ilişkiler, incelikli bir komedi gibi. 

CENNET BAHÇESİ 

İlk filmin avare Tomas’ım hatırlatan Jakub, bahçeli eve geldikten sonra, babasmın sözünü dinleyip binayı onarmaya çalışır. İhtiyar adamın tersten yazılmış güncesini de bulur. Deftere ayna tutunca, bir harita keşfeder, bu harita onu yıllar önce saklanmış bir şarap şişesine götürür. Jakub, büyükbabasının arazisinin sırlarını çözmeye koyulur. Derken bahçede Mucizevi Bakire Helen’i bulur. Kız ona hem tersten okumayı, hem de mantıksız görünen şeylerin hikmetini öğretir. Masaldan farksız Zahrada, her yönüyle bir Martin Sulik filmi, dört dörtlük bir sihirsel gerçekçilik örneği. 

Gündelik hayatın bağlarını kopartıp bir Cennet Bahçesi’ne dönmeyi kim istemez? “Bir dizi kısa fabl anlatmak istedik” diyor Sulik ve ekliyor: “Japon Haiku’ları gibi. Her bölüm, dünyaya karşı farklı bir yaklaşım sunuyor. Her bölümün sonunda zaman 



Martin Sulik'in yönettiği filmin oyuncuları Roman Luknar, Jana Svandova, Marian Labuda, Dusan Trancik. 



duruyor, iki kişi, konuşmadan birbiriyle anlaşıyor. 
Hakikat, dünya ile konuşma arasındaki noktada bulunur. Haydi, gidip bahçemizi ekelim...” 






















THE D 

28 Ocak, 22:00 

ÇİZGİ ROMAN KAHRAMANI 
CONAN, ARNOLD İLE 'KASLANDI' CANA GELDİ 

Robert E. Howard tarafından yaratılan Conan karakteri John Milius’un yönettiği Conan The Barbarian adlı filmle sinemaya taşınmış ve ünlü kahramanı da Amold Schwarzenegger Bu ay CNBC-e’de izleyeceğimiz ilk filmin devamı niteliğindeki Conan The Destroyer’m yönetmeni ise Richard Fleischer. Başrolde ise yine Schvvarzenegger var. İlk filme göre biraz daha ‘eğlenceli’ olan filmde, Kraliçe Taramis’in verdiği görevi yerine getirmeye çalışan Conan, bakire Prenses Jehnna ve korumasına yaptıkları seyahatte eşlik ediyor. 




MAX, 31 Ocak, 22:00 

Birinci Dünya Savaşı’mn hemen sonrasında Almanya’da, savaşta bir kolunu kaybetmiş eski bir asker olan Max Rothman, yeni yetenekler keşfetmek üzere Münih sokaklarında dolaşmaktadır. 
Karşısına aynı zamanda genç bir Alman askeri olan Adolf adlı bir ressam çıkar. Adolf ün yeteneğinden etkilenen Max ona dostça davranır. Bir süre sonra resme karşı ilgisini kaybetmeye başlayan Adolf, sosyal konulara merak salar... Adı geçen ve gençlik yıllarını izleyeceğimiz asker, ileride Nazi Almanyası’m kuracak Adolf Hitler’dir. 


THE HOLE, 14 Ocak, 22:00 

‘Sürüden ayrılanı kurt kapar’ mesajlı gerilim filmlerinin iyi bir örneği olan, Nick Hamm imzalı The Hole / Delik ’’te okul gezisine katılmak yerine eğlenmeyi seçen bir grup gençle birlikte sonu belirsiz bir yolculuğa çıkacağız. Özellikle Thora 
Birch hayranlarını heyecanlandıracak bu genç topluluk, kampus yakınında keşfettikleri bir sığınağa gider. Yanların¬ da üç günlük yiyecek ve 
‘kafa bulmalarını’ sağlayacak kadar içki vardır; 
ama indikleri bu delikten çıkamayacaklarını hesaba katmamışlardır. 
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ZAHRADA (3 Ocak) 
Yönetmen: Martin Sulik 
Oyuncular: Roman Luknar, jana Svandova, Marian 
Labuda, Dusan Trancik. 


MABOROSI (7 Ocak) 

Yönetmen: Hirokazu Kore-eda 
Oyuncular: Makiko Esumi, 
Tadanobu Asano, 

Akira Emoto. 


THE CLOUD (24Ocak) 
Yönetmen: Fernando Solanas 
Oyuncular: Eduardo 
Pavlovsky, Angela Correa, 

' Franklin Caicedo. 


MAX (31 Ocak) 

Yönetmen: Menno Meyjes 
Oyuncular: John Cusack, 
Noah Taylor, Molly Parker, 
Leelee Sobieski. 


MOON ÖVER PARADOR 

(4 Ocak) 

Yönetmen: Paul Mazursky 
Oyuncular: Richard Dreyfuss, 
Raul Julia, Sonia Braga, 
Jonathan VVİnters. 

I'M WITH LUCY(llOcak) 
Yönetmen: Jon Sherman 
Oyuncular: Mönica Potter, 
Julianne Nicholson, John 
Hannah, David Boreanaz, Julie 
Christie. 

NATIONAL LAMPOON'S 
ANIMAL HOUSE (18 Ocak) 
Yönetmen: John Landis 
Oyuncular: John Belushi, Tim 
Matheson, John Vernon, Verna 
Bloom, Tom Hulce. 

R0XANNE (25 Ocak) 

Yönetmen: Fred Schepisi 
Oyuncular: Steve Martin, 

Daryl Hannah, Rick Rossovich, 
Shelley Duvall. 


RED, WHITE&BLUES 

(5 Ocak) 

Yönetmen: Mike Figgis 
Oyuncular: Eric Clapton, 

Van Morrison, Jeff Beck, 

B. B. King, Rolling Stones, 
Lead Belly. 

PIANO BLUES (12Ocak) 
Yönetmen: Clint Eastvvood 
Oyuncular: Dave Brubeck, 

Ray Charles, Marda BalI, 
Pinetop Perkins. 

MON ONCLE D'AMERIQUE 

(19 Ocak) 

Yönetmen: Alain Resnais 
Oyuncular: Gerard Depardieu, 
Nicole Garda, Roger-Pierre, 
Marie Dubois. 

MY NAME IS JOE(26 0cak) 
Yönetmen: Ken Loach 
Oyuncular: Peter Mullan, 
Louise Goodall, David McKay, 
David Hayman. 


UNDER FİRE (6Ocak) 
Yönetmen: Roger Spottisvvood 
Oyuncular: Nick Nolte, Gene 
Hackman, Joanna Cassidy, 
Jean-Louis Trintignant, Ed 

THE GETAWAY(i3 0cak) 
Yönetmen: Sam Peckinpah 
Oyuncular: Steve McQueen, Ali 
MacGravv, Ben Johnson. 

LOCK STOCK AND TWO 
SMOKING BARRELS (20 Ocak) 
Yönetmen: Guy Ritchie 
Oyuncular: Jason Flemyng, 
Dexter Fletcher, Nick Moran, 
Jason Statham, Sting. 

THE PORTRAIT OF A LADY 

(27 Ocak) 

Yönetmen: Jane Campion 
Oyuncular: Nicole Kidman, 
Barbara Hershey, John 
Malkovich, Mary-Louise 
Parker, Martin Donovan. 




MAX Hitler'in gençlik döneminin anlatıldığı filmde John Cusack ve Noah Taylor başrollerde. 



LOCK, STOCK AND TWO SMOKING 
BARRELS Kalabalık, karmaşık ve eğlenceli bir suç hikayesi. 
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GOTHIC (7 Ocak) 
Yönetmen: Ken Russell 
Oyuncular: Gabriel Bryne, 
Julian Sands, Natasha 
Richardson, Myriam Cyr. 


THE MEAN SEASON (8 Ocak) 
Yönetmen: Philip Borsos 
Oyuncular: Kurt Russell, 
Mariel Hamingway, Richard 
Jordan, Joe Pantoliano. 



WINTER PEOPLE 

Ted Kotcheff 
Oyuncular: Kurt Russell, 
Kelly McGillis, Lloyd 
Bridges, Mitchell Ryan. 


THE HOLE (14 Ocak) 

Yönetmen: Nick Hamm 
Oyuncular: Thora Birch, 
Desmond Harrington, Embeth 
Davidtz, Keira Knightley. 

CAT PEOPLE (2i Ocak) 
Yönetmen: Paul Schrader 
Oyuncular: Nastassja Kinski, 
Malcolm McDovı/ell, John 
Heard, Annette O'Toole. 

CONAN THE DESTROYER 

(28 Ocak) 

Yönetmen: Richard Fleischer 
Oyuncular: Arnold 
Schwarzenegger, Grace Jones, 
Wilt Chamberlain, 

Tracy VValter. 


DO THE RIGHTTHING (15 Ocak) 
Yönetmen: Spike Lee 
Oyuncular: Danny Aiello, Spike 
Lee, John Turturro, Giancarlo 
Esposito, Rosie Perez. 


SLAUGHTERHOUSE FIVE 

(22 Ocak) 

Yönetmen: Geprge Roy Hill 
Oyuncular: Michael Sacks, Ron 
Leibman, Eugene Roche, 
Valerie Perrine. 

THE WILDCHILD (29 Ocak) 
Yönetmen: François Truffaut 
Oyuncular: Jean-Pierre Cargol, 
François Truffaut, Jean Daste, 
Françoise Seigner. 


CROOKLYN (15 ocak) 
Yönetmen: Spike Lee 
Oyuncular: Alfre VVoodard, 
Delroy Lindo, David Patrick 
Kelly, Zelda Harris. 


SLAP SHOT (22 Ocak) 
Yönetmen: George Roy Hill 
Oyuncular: Paul Nevvman, 
Strother Martin, Michael 
Ontkean, Jennifer Warren. 

POCKET MONEY (29 Ocak) 
Yönetmen: Stuart Rosenberg 
Oyuncular: Paul Newman, 

Lee Marvin, Strother Martin, 
Christine Belfort. 



588 RUE PARADIS (lOcak) 
Yönetmen: Henri Verneuil 
Oyuncular: Claudia Cardinale, 
Omar Sharif, Richard Berry. 

THE RIVER (8Ocak) 
Yönetmen: Tsai Ming-Lîang 
Oyuncular: Lee Kang-Sheng, 
Lu Hsiao-Ling, Miao Tien. 

FEAR AND LOATHING IN 
LAS VEGAS (15 Ocak) 
Yönetmen: Terry Gilliam 
Oyuncular: Johnny Depp, 
Benicio del Toro. 

THE WATERDANCE 

(22 Ocak) 

Yönetmen: Neal Jimenez 
Oyuncular: Eric Stoltz, Helen 
Hunt, William Forsythe. 

THE OFFENCE (29Ocak) 
Yönetmen: Sidney Lumet 
Oyuncular: Sean Connery, 
Trevor Hovvard, V. Merchant. 
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CONAN THE DESTROYER Conan The 
Barbarian adlı ilk filmin devamında yine Arnold Schvvarzenegger başrolde 



FEAR AND LOATHING IN LAS VEGAS 
Hunter S. Thompson'ın kendi yaşamı üzerine kurduğu romanından uyarlama, bir yol hikayesi. 















DÜNYA SİNEMASI 


her pazartesi 22l00 



ZAHRADA (THE GARDEN) 


Yönetmen: Martın Sulık 

Oyuncular: Roman Luknar, Jana Svandova, Marian Labuda, Dusan Trancik. 
Yapım Yılı: 1995 Süresi: 100 Dakika 


Martin Sulik imzasını taşıyan Zahrada {The Garden-Bahçe) izlenmesi hayli keyifli, eğlenceli bir komedi. Evli bir kadınla ilişkiye girdiği için babası tarafından evden kovulan Jakub tesadüf eseri bir günlük bulur. Tersten yazıl- 
—mış olan bu günlük Jakub’un büyük¬ 


babasına aittir ve ayna tutularak okunduğunda bir harita görülmektedir. Bu harita değerli bir şarap şişesi¬ nin yerini tarif etmektedir. 

Martin Sulik, Zahrada’ da Jakub’un yaşadıklarını bölümler halinde, bir masal gibi anlatıyor. 



MAB0R0SI 


Yönetmen: Hirokazu Kore-eda 

Oyuncular: Makiko Esumi, Tadanobu Asano, Akira Emoto. 

Yapım Yılı: 1995 Süresi: 104 Dakika 

Belgesel sinemacı Hirokazu Kore- görmektedir. Rüyasında büyükannesieda’nın ilk konulu filmi olan Maboro- nin öldüğünü gören Yukimo bir sabah bir başka Japon sinemacının, büyük uyandığında kapısında polisleri bulur. 
Yasujiro Oza’nun anlatım tarzını Kocası Ikuo intihar etmiştir. Üstelik anımsatıyor. Onu çok seven bir adam- bunun için hiçbir neden yokken... Yu- la evlenen ve bir de çocuk sahibi olan miko bir süre sonra hayatını yeniden Yukimo hemen her gece aynı rüyayı kurar ve tekrar evlenir. 



LA NUBE (THE CLOUD) 

Yönetmen: Femando Solanas 
Oyuncular: Eduardo Pavlovsky, Angela Correa, Yapım Yılı: 1998 Süresi: 112 Dakika Fernando Solanas alegorik bir anlatım tarzı tutturduğu La Nube (The Cloud-Bulut) adlı filminde Arjantin tarihine göndermelerde bulunuyor. 

Çok uzun zamandır yağan yağmura teslim olmuş kentte, insanlar yürü- bile güçlük çekmektedir. 


Franklin Caicedo. 

Bölümler halinde ilerleyen Bulut politik açılımları, başarılı senaryosu ve Solanas’m güçlü anlatımıyla son derece etkileyici. 

1998’de Venedik Film Festivali’nde olumlu eleştiriler alan film aym en ilginç yapımlarından. 



MAX 

Yönetmen: Menno Meyjes 

Oyuncular: John Cusack, Noah Taylor, Molly Parker, Leelee Sobieski. 


Yapım Yılı: 2002 Süresi: 104 Dakika Adolf Hitler’in hayatını anlatan biyografik bir drama olan Max daha çok faşist diktatörün gençlik yıllarına odaklanıyor. 1. Dünya Savaşı sonrası ressam olarak kariyer yapmak isteyen ve başarısız olan Hitler, 1918’de bir —kolunu savaşta yitirmiş eski bir res¬ 


sam olan Max Rothman ile tanışır. 
Max de genç yetenekleri aramaktadır. 
Bir süre sonra Adolf Hitler’in ilgisi resimden iletişim alanına doğru kayma¬ ya başlar. Dünya kaderini etkileyecek bu değişimde, Max’in genç Adolf Hitler’le ilişkisi de etkili olacaktır. 
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FERNANDO 

SOLANAS 

GÜNEY AMERİKA SİNEMASININ USTA İSMİ, 'KARANLIK BİR ARJANTİN'İ RESMEDİYOR 

Berlin Film Festivali’nden bu yıl Yaşam Boyu Başarı Ödülü alan Femando E. Solanas’ın beş yıl aradan sonra yaptığı La Nube / Bulutta, Arjantin’in üzerine karanlık bir bulut çökmüş durumda. Buenos Aires halkı geri geri yürüyor, şehre bin 600 gündür yağmur yağıyor. Aıjantin politikasına ve sanatın ticarileşmesine acı bir alayla bakan filmin esas kahramanı ise, Max öncülüğünde bir tiyatro grubu. Flarap tiyatrolarının yerine bir alışveriş merkezi yapılmasın diye mücadele ediyorlar. Modernizasyo¬ nun karanlık güçleriyle (alışveriş merkezleri ve kötü TV programları) savaşırken, tiyatrolarını kurtarmak için ruhlarını bir TV yöneticisine satmaktan bile kaçınmıyorlar. 


LEELEE SOBIESKI 


BİRLİKTE OYNADIĞI OYUNCULARIN SAÇLARINDAN BİRER BUKLE ALAN LEELEE, 14 YAŞINDA TANIŞTIĞI TOM CRUISE TARAFINDAN REDDEDİLDİ 



O aslında annesi gibi yazar, ya da Polonya Kralı Jan Sobleski’nin soyundan gelen asil babası gibi ressam olmak istiyordu. Derken, okul kafeteryasında bir kasting yönetmeni onu gördü. Leelee Sobieski, bir denemeye çağrıldı. “Berbattım” diyor ve ekliyor: 

“Ama ilginç geldi, bir deneyeyim dedim. Flep böyle yaparım zaten. Olursa ne iyi, olmazsa başka şey denerim.” Sonra oyunculuk dersleri aldı, hoşuna gitti. TV'de adını duyurdu, sinemaya geçti. Eyes Wide Shut’ta oynadığında 14 yaşındaydı. Filmde tek hayalkırıklığı yaşadı: Leelee, birlikte oynadığı oyuncuların saçlarından birer bukle alıp biriktiriyordu; ama Tom Cruise ona “Flayır” demişti. 

Max ’ta onu John Cusack’ın metresi olarak izleyeceğiz. 
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Yönetmen: Paul Mazursky 
Oyuncular: Richard Dreyfuss, Raul Julia, Sonia Yapım Yılı: 1988 Süresi: 100 Dakika Richard Dreyfuss’un başrolde oynadığı Yalancı Diktatör’ât Jack Noah adlı oyuncu, hayali bir Güney Amerika ülkesi olan Parador’da bir gerilim filmi çevirir. Sonrasında ülkenin diktatörünün danışmanı Roberto Stausman’ın önerisiyle orada kalmayı ka- 


Braga, Jonathan Winters. 

bul eder. Hırslı oyuncuya getirilen öneri şudur: Jack, öldüğü gizlenen diktatörün yerine geçecek ve bir anlamda onu canlandıracaktır. Bu teklifi oyunculuğu için bir meydan okuma olarak kabul eden kibirli aktör hava¬ ya girmekte gecikmez. 



ımıviiiinmm 

Yönetmen: Jon Sherman 
Oyuncular: Monica Potter, Julianne Nicholson, Yapım Yılı: 2002 Süresi: 88 Dakika 
Güçlü bir oyuncu kadrosunun rol aldığı Aşk Kapıyı Çalınca, New York’ta yaşayan bekar bir kadının mükemmel eş adayım bulma sürecini anlatan eğlenceli bir romantik komedi. 

Düğün hazırlıkları içinde olan Lucy birlikte olduğu erkekleri 


David Boreanaz, Gael Garcia Bernal. 

ve onlarla yaşadığı özel anları anımsamaktadır. Her biri diğerinden farklı olan bu sevgililerden biri onu kilisede elinde yüzükle karşılayacaktır, ama hangisi? Angel’m yakışıklı oyuncusu David Boreanaz’m da rol aldığı film, türün meraklılarını mutlu edecek. 



Yönetmen: John Landis 

Oyuncular: John Belushi, Tim Matheson, John Vernon, Verna Bloom, Tom Hulce. 

Yapım Yılı: 1978 Süresi: 104 Dakika 

Blues Brothers filminin unutulmaz da ilk bakışta kaybolmuş gibi görünse oyuncusu, Saturday Night Live’m de gençlik komedisi tarzında büyük sempatik ama tekinsiz yıldızı, genç bir başarıya imza atan Animal House, yaşta uyuşturucu yüzünden hayata ve- Faber College’in kampusunda yaşa- da eden John Belushi 1978 tarihli nan türlü çılgınlıkları anlatıyor. Fil-Sevimli Aile ile konuk oluyor ekrana, min yönetmeni Blues Brothers’m da 70’li yılların gösterişli filmleri arasın- yönetmeni olan John Landis. 


srEvS^mıuö.ri Em 

D/T^NYA Yönetmen: Fred Schepisi 

*\i /V») ıl’A-rf Oyuncular: Steve Martin, Daryl Hannah, Rick 

Yanım Yılı: 1087 Süresi: 104 Dakika 



Ünlü yazar Edmond Rostand’ın ölümsüz oyunu Cyrano De Bergerac’m modern bir uyarlaması olan Roxanne, Washington’da itfaiye şefi olarak çalışan C.D. Bates’in umarsızca aşık olduğu güzel Roxanne’a bir türlü açıla- 
- mamasını anlatıyor. Büyük burnu yü- 


Rossovich, Shelley Duvall. 

zünden komplekse kapılan ve Roxanne’ın onu asla beğenmeyeceğini düşünen Bates aşkını başka yollardan ifade etmenin yolunu bulur. Steve Martin’in hayran olunacak bir performans sergilediği film, klasik esere yeni bir soluk getiriyor. 


24 


















SONIA 

BRAGA 

SİNEMAYA GEÇİP DE DÜNYADA 
TANINMADAN ÖNCE BREZİLYA 
DİZİLERİNİN KRALİÇESİYDİ 

Paul Monisey’in filmi Moon över Paradof da yerini bir aktörün aldığı ülke başkanının eşini oynuyor. Ona şöhret getiren Bruno Barreto filmi Dona Flor and Her Two Husbands' da (1977) ise, ilk kocası ölünce yeniden evlenmiş, ama geceleri sabık eşin erotik ziyaretlerde bulunduğu Dona Flor’du. Barreto ile 1983’te, Sonia Braga’mn TV karakterlerinden biri üzerine kurulu Gabriela’ da yine birlikte çalıştılar. Braga, sinemaya geçmeden önce, Brezilya dizilerinin kraliçesiydi. İlk Hollyvvood filmi Kiss of the Spider Woman’da hem filme adını veren karakter, hem de Raul Julia’nın geçmişindeki kadındı. Raul Julia ile Moon Över Parador, The Rookie ve The Buming Season’ da yeniden bir araya geldi. Hayatındaki en önemli aktör ise Robert Redford oldu. 


GAEL GARCIA 
BERNAL 

JULIO ZAPATA VE CHE'Yİ CANLANDIRDI... 
HENÜZ 26 YAŞINDA ÇOK SAYIDA ÖNEMLİ YÖNETMENLE ÇALIŞTI 

Henüz 26 yaşında olsa da son yılların dikkat çeken filmlerinde başrol oynadı: Amores Perros / Paramparça Aşklar, Y Tu Mama Tambien / Ananı da, El Crimen del Padre Amaro / Rahip Amaro'nun Günahı, The Motorcycle Diaries / Motosiklet Güncesi ve La Mala Educaciön / Kötü Eğitim... 

Böylece, sırasıyla, Alejandro Gonzâlez Ifiârritu, Alfonso Cuarön, Carlos Carrera, Walter Salles ve Pedro Almodövar’la çalıştı. 

Yengesine aşık bir delikanlıyı, arkadaşı Tenoch’la yola koyulan Julio Zapata’yı, günahkâr bir rahibi, genç Che’yi ve Ângel/Juan/Zahara üçlüsünü oynadı. TV yapımı Fidel'de de Che oldu. 







USTALARA SAYGI 


her çarşamba 22l00 


THE BLUES: RED, WHITE & BLUES 


Yönetmen: Mike Figgis 

Oyuncular: Eric Clapton, Van Morrison, Jeff Beck, B. B. King, Rolling Stones, Lead Beliy. 
Yapım Yılı: 2003 Süresi: 92 Dakika 

Martin Scorsese’nin önderliğinde bir ka’yı kasıp kavuran İngiliz müzisyenaraya gelen ve Blues müziğinin Ameri- lerin etkisini ve Blues’u yeniden cankan kültürüne etkilerini öne çıkaran landırmalarmı anlatıyor. Leaving Las filmlere imza atan yedi yönetmenin Vegas, Timecode gibi filmleriyle tanıoluşturduğu The Blues serisi devam dığımız Mike Figgis’in yönettiği Red, ediyor. Mike Figgis’in yönettiği Red, White & Blues birçok ünlü müzisye- 
- White & Blues 60’lı yıllarda Ameri- nin performansıyla zenginleşiyor. 


İİH:lllli'flJIWI,1:111131 

Yönetmen: Clint Eastvvood 
Oyuncular: Dave Brubeck, Ray Charles, Marda Yapım Yılı: 2003 Süresi: 88 Dakika 
Caz müziğine ilgisi herkesçe bilinen ve Charlie Parker’ın hayatını anlattığı Bird adlı filmle birçok müzikseverin gönlüne taht kuran Clint Eastwood olmasa, herhalde The Blues serisi eksik kalırdı. Piano Blues adlı filmle seriyi noktalayan Eastwood bir enstrü- 



Ball, Pinetop Perkins. 

man olarak piyanonun Blues müziğin içindeki yerini araştırıyor. Yaşayan efsaneler Pinetop Perkins, Dave Brubeck ve Marcia Ball gibi isimlere yer veren yönetmen şöyle diyor: “Tam anlamıyla müziğe dair bir film gerçekleştirdiğim için çok mutluyum.”. 


Yönetmen: Alain Resnais 

Oyuncular: Gerard Depardieu, Nicole Garda, Roger-Pierre, Marie Dubois. 

Yapım Yılı: 1980 Süresi: 120 Dakika 

Fransız sinemacı Alain Resnais’nin anlayışını öne çıkarsa da son derece 
1980 tarihli filmi Amerikalı Amcam ciddi meselelere eğiliyor. Film, yolları 
tam 6 Cesar ödülü kazanmıştı. Davra- finale kadar kesişmeyen üç kişinin ha- 


nış bilimleri alanında uzman bir bilim adamı olan Elenri Laborit’in teorilerini test ettiği filminde Resnais yer yer ■Woody Allen’ı hatırlatan bir mizah 


yatlarına odaklamyoı 
Resnais’ye hem eleştirel hem de popüler anlamda başarı getiren bu filmi kaçırmayın deriz. 




MY NAME IS J0E 


[ Yönetmen: Ken Loach 

I Oyuncular: Peter Mullan, Louise Goodall, David i Yapım Yılı: 1998 Süresi: 100 Dakika Kahramanlarını çoğu zaman işçi sınıfı arasından seçen Ken Loach 1998 tarihli filmi Benim Adım Joe’ da da ben- 
:r bir yöntem izlemiş. Glasgovv’un en fakir mahallelerinden birinde oturan eski alkolik, işsiz Joe hayatını geçici -işlerle kazanmakta ve bir yandan da 


McKay, David Hayman. 

bir futbol takımım çalıştırmaktadır. 
Takımdaki oyunculardan birinin mahallenin ‘mafyatik’ tiplerinden birine borcu vardır ve durumu hiç de iyi değildir. Karısı uyuşturucu bağımlısı olan, bir çocuk babası Liam’a yardım etmek Joe’ya düşecektir. 
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NICOLE GARCIA 

DEFALARCA ADAY GÖSTERİLDİĞİ CESAR ÖDÜLÜ'NÜ BİR KERE KAZANDI; CANNES'DA İSE EN İYİ YÖNETMEN SEÇİLDİ 



Cezayir’in Oran şehrinde doğan, Fransa’da eğitim alan sarışın aktris Nicole Garcia, işe oyunculukla başladı. Etienne Perier’in 1967 yapımı Des Garçons Et Des Filles’möe oynadığında 21 yaşındaydı; ama kendini asıl, Bertrand Tavemier’nin Que la fete commence...’iyle (1975) kanıtladı. Artık kim kimi keşfetti bilemiyoruz; ama Garcia, kendisinin Tavernier’yi bulduğunu söylüyor. Biz onu, Alain Resnais’nin Mon Önele D'Amerique (1980) adlı filminin Janine’i olarak izleyeceğiz. Le Cavaleur (1979) ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Cesar’ına layık bulundu. 1981 ile 2002 arasında defalarca En iyi Kadın Oyuncu adayı olduğu Cesar’la bir daha buluşamadı, ama başka oyunculuk ödülleri aldı. Yönetmen olarak seyircilerin karşısına 1986’da Cannes’a katılan kısa metrajlı filmi 15 Août ile çıktı. Uzun metrajlı ilk filmi ise 1990 yapımı Un Weekend surDu’ dir. Yönetmen sıfatıyla hem kendisi ödül sahibi oldu, hem de oyuncularına ödüller kazandırdı. 


PETER MULLAN 


HEM YÖNETMEN, HEM OYUNCU... 

KEN LOACH'UN BİR AKTÖRLE 'BİR KEZ ÇALIŞMA' İNADINI KIRAN İKİNCİ İSİM 


Bu ay Ustalara Saygı Kuşağı’mn oyuncuları, aynı zamanda yönetmen olarak tanınan sinemacılar. Gerçi İskoç aktör Peter Mullan, My Name Is Joe / Benim Adım Joe’ ya (1998) adını veren karakterdeki performansıyla herkesin aklında yer etmiştir; ama yönetmen olarak imza 


attığı The Magdalene Slsters da (2002) 



unutulmaz bir filmdir. 

Mullan, 1990 yılından beri sinemada. 
Hatta 1991’de yine yönetmen Ken Loach’la çalışmış, Riff Raff te oynamıştı. 
Sonra Danny Boyle’un filmleri ve Braveheartta rol aldı; ama ona şöhret ve ödül getiren rol, My Name Is Joe’nun, içkiyi bırakmaya çalışan alkolik karakteri oldu. 
Böylece, Robert Carlyle’dan sonra o da, Ken Loach’un bir aktörle tek kez çalışma inadını kırdı. Mullan’ı kısa süre önce The daim’ de (2000) izlemiştik. Şimdi de Joe olarak ekrana geliyor. Yönetmenliğini yaptığı The Magdalene Sisters ise, Venedik’te Altın Aslan aldı, ama Vatikan tarafından da lanetlendi. 
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Yönetmen: Roger Spottiswood 
Oyuncular: Nick Nolte, Gene Hackman, Joanna Yapım Yılı: 1983 Süresi: 122 Dakika 1980’lerin başında sıradan bir fotoğrafçının ateşli bir insan hakları savunucusuna dönüşmesini anlatan Ateş Altında güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip. Film fotoğrafçı Russell Price ile radyo muhabiri Claire’in Çad’da tanışmalarıyla başlıyor. Claire’in, Time 


Cassidy, Jean-Louis Trintignant, Ed Harris. 

dergisi muhabiri olan sevgilisi Alex bir televizyon kanalından gelen ‘anchorman’lik teklifini kabul edince döner ve Claire de Nikaragua’ya geçme¬ ye karar verir. Nikaragua’da yaşanan iç savaştan ziyade Claire’i merak eden Russell da onun peşine takılır. 



Yönetmen: Roger Donaldson 

Oyuncular: Alec Baldvvin. James Woods, Kim Basinger. Michael Madsen. 


Yapım Yılı: 1994 Süresi: 110 Dakika Roger Donaldson imzalı Sonsuz 
Kaçış, Sam Peckinpah'ın aynı isimle çektiği kusursuz kaçış hikayesinin yeniden çevrimi. Filmde bu kez Alec Baldvvin, James Woods, Kim Basinger ve Michael Madsen’ı izleyeceğiz. 

McCoy, Jack Benyon adlı bir 


gangsterin yardımıyla Meksika’daki bir hapishaneden çıkar. Jack’in Doc’a yardım etmesinin nedeni, ‘pis’ bir işin¬ de ona ihtiyaç duymasıdır. Doc’m eşi Carol ve Jack’in adamlarının yardımıyla soygun gerçekleştirilir, ama bu sırada bir koruma öldürülmüştür. 



Yönetmen: Guy Ritchie 

Oyuncular: Jason Flemyng, Dexter Fletcher, Nick Moran, Jason Statham, Vinnie Jones. 

Yapım Yılı: 1998 Süresi: 102 Dakika 

Madonna ile evlenerek medyatik sine- oyun sonucu varını yoğunu yitirince macılar listesinde üst sıralara tırma- yeraltı patronlarından Harry’ye yüklü nan Guy Ritchie ilk filmi Lock, Stock miktarda borçlanır. Aslında babası and Two Smoking Barrels ile hatırı Eddy’yi bu beladan kurtaracak dusayılır bir hayran kitlesi edinmişti. Üç rumdadır; ama Eddy bunu kendine arkadaşının tüm birikimlerini alıp po- yediremediği için işi kendi yöntemleker masasına oturan Eddy hileli bir riyle halletmeye karar verir. 




Yönetmen: Jane Campion 

Oyuncular: Nicole Kidman, Barbara Hershey, John Malkovich, Mary-Louise Parker. 

Yapım Yılı: 1996 Süresi: 138 Dakika Ailesinin ölümü üzerine İngiltere’deki meyen kuzeni Ralph ölüm döşeğinde- 


akrabalarmm yanma gelen Isabel Archer güzelliği ile birçok erkeğin başını döndüren genç bir Amerikalı’dır. 
Lord Warbunton’ın evlenme teklifini geri çeviren Isabel gerçek aşkı 


maktadır. Ona tutkun olduğunu gizle- Merle ile tanışır. 


ki babasını ikna eder ve Isabel’e yüklü bir miras bırakmasını sağlar. Böylece Isabel özgür bir kadın olarak hayatını sürdürebilecektir. Avrupa turuna çıkan Isabel gezi sırasında Madame 
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JOANNA CASSIDY 



SİNEMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE ÇEŞİTLİ 
İŞLERDE ÇALIŞTI... EVLENDİ, AYRILDI. 
MODELLİK YAPTI, REKLAMLARDA 
OYNADI. SONRADAN SONRAYA 
BEYAZPERDEYE ATTI ADIMINI 

Oyunculuğu meslek olarak seçmeden önce resim okudu, evlendi, ayrıldı ve San Francisco’da modellik yaptı. Sinemaya Bullit te küçük bir rolle başladı. Sonra modelliğe devam etti, TV reklamlarında oynadı. 1970’lerin ortaların¬ da ise adını duyurmuştu. Joanna Cassidy belki büyük bir star değil, ama saygınlığı ve yeteneği tartışılmaz. Unutulmaz rolleri de var. Örneğin, Ridley Scott’un Blade Runner'ındaki (1982) parendeler atan çevik ’replikant’ Zhora gibi. Sonra Under Fire’ da iki savaş muhabirinin, fotoğrafçı Nick Nolte ile Times muhabiri Gene Hackman'ın birden aşık olduğu radyocu Claire de var. 1988’de de, Who Framed Rofer Rabbit'te Bob Hoskins karakterinin çileli sevgilisiyle de kendinden söz ettirdi, ama artık daha çok televizyonu tercih ediyor. 



MICHAEL MADSEN 


TİYATRO SAHNESİNDE BAŞLADIĞI 
OYUNCULUK SERÜVENİNDE PSİKOPAT 


KATİL OLARAK TANINDI 


Michael Madsen için önemli olan, iyi bir performans sunmak. Aktris Virgina Madsen’in ağabeyi Michael, oyunculuğa Chicago’nun meşhur Steppenwolf Tiyatrosu’nda başladı, tiyatronun kurucularından John Malkovich’in yanında eğitim gördü. Bu sayede küçük rollerle sinemaya girdi. Los Angeles’a yerleşince de hem perdede, hem ekranda görülmeye başlandı. 

1991 yapımı Thelma & Louise’ da Susan Sarandon’un sevgilisiydi, 
ama yolunu açan performans John Dahl’ın Kili Me Again’ indeki psikopat katil rolüdür. Quentin Tarantino’nun dikkatini çekti, Reservoir Dogs’ un kulak kesen Mr. Blonde olarak, herkesin ödünü kopardı. Bir daha da psikopat katillerden kolay kolay kurtulamadı. 

Bu ay izleyeceğimiz The Getaway’ in kedi yavrusu seven sosyopatı gibi. Bazen bu tipleme dışına çıkabildiği oluyor. Tek derdi, iyi oynama; şöhrette gözü yok. 







MACERA FİLMLERİ 


her cuma 22100 



Yönetmen: Ken Russell 

Oyuncular Gabriel Bryne, Julian Sands, IMatasha Richardson, Myriam Cyr. 
Yılı: 1986 Sûresi: 82 Dakika 


23. İstanbul Film Festivalinin onur konuğu Ken Russell’m 1986 tarihli filmi Gothic, fantastik edebiyatın en ünlü kahramanlarından Frankenste- in’ın yaratıldığı geceyi anlatıyor. 

Aşir Lord Byron’ın İsviçre’deki villasında bir araya gelen seçkin bir gru¬ 


bun üyeleri, uyuşturucu maddelerin de etkisiyle birbirlerine korku öyküleri anlatmaya başlar. Yaratıcı zekayla delilik arasındaki karanlık koridorlar aşırılıklarıyla ünlü Lord Byron’m tekinsiz malikanesinin kuytulukları kadar çekici ve tehlikelidir. 



Yönetmen: Nick Hamm 

Oyuncular: Thora Birch, Desmond Harrington, Embeth Davidtz, Kei Yapım Yılı: 2001 Süresi: 98 Dakika American Beauty filmiyle tanınan 
Thora Birch ile Bend It Like Beckham ve Arthur filmlerinin yıldızı Keira Knightley’in rol aldıkları Delik, tüyler ürpertici bir gerilim. Okul gezisine katılmak yerine ‘kafa bulmayı’ tercih eden dört genç, arkadaşlarının kam- 


ı Knightley. 

pus yakınında keşfettiği bir mahzene girer. Burası 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir sığmaktır. 

Gençler kendilerine üç gün yetecek kadar erzak ve içki almıştır; ancak üç günün sonunda içeride kilitli kaldıklarını anlarlar. 



CAT PEOPLE 


Yönetmen: Paul Schrader 

Oyuncular: Nastassja Kinski, Malcolm McDovvell, John Heard, Annette O'Toole. 


Yapım Yılı: 1982 Süresi: 112 Dakika 
Paul Schrader’in cinsel masumiyetin yitimi üzerine bir alegori olarak kurguladığı Kedi Kız, hayvan terbiyecisi olan anne ve babasını kaybettikten yıllar sonra erkek kardeşiyle tekrar bir araya gelen Irina’mn yaşadıklarını an- 
—latıyor. Irina kardeşi Paul’ün yanına 


yerleşir ve daha ilk gece bir tuhaflık olduğunu sezer. Kardeşi durup durur¬ ken ortadan yok olmuştur ve yakınlardaki bir motelde siyah bir panter dehşet saçmaktadır. Ertesi gün Irina yeni yakalanmış panterle arasında bir bağ olduğunu hisseder. 



Yönetmen: Richard Fleischer 

Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Grace Jones, Wilt Chamberlain, Mako, Tracy Walter. 


Yapım Yılı: 1984 Süresi: 104 Dakika Robert E Hovvard’m yarattığı barbar savaşçı Conan karakteri uzun yıllar çizgi roman sevenlerin favori kahramanlarından biri olmuş, sinemada onu canlandırma şansını ise Arnold Schvvarzenegger yakalamıştı. Conan 
The Barbarian adlı ilk filmin devamı 


niteliğindeki Conan The Destroyer’da kötü kraliçe Taramis tarafından görevlendirilen Conan, genç Prenses 
Jehnna ve güçlü koruması Bombaata’ya uzaktaki bir kaleye yaptıkları seyahatte eşlik edecek ve sağ salim oraya varmalarını sağlayacaktır. 
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NASTASSJ 

KINSKI 


SEKSİ, BlR-p KADAR DA MASUM., CANLANDIRDIĞI KARAKTERLER Dİ 
ONUN GİBİ SIRADIŞI 


Efsanevi Klaus Kinski’nin kızı Nastassl ja Kinski sinemaya küçük yaşta başladı; yönetmen Roman Polanski’ye aşık olduğunda 20 yaşında ya var, ya yoktu. Polanski ona oyunculuk dersleri aldırdı Ve Thomas Hardy uyarlaması Tess’in 
(1980) başrolünde oynattı; ancak o yılla# ?rın gençleridir# rüyalarında yer almaya başlamasınırj*.'nedeni bu film değil,, tjjf poster. Richard Avedon'un çektiğyptoğrafta Nastassj^inski’nin çıplak vücudunu sadece büyük, canlı bi£ piton yılanı ör- 1 
tuyordu. 

Ayın filnrrtermden C'at Pejople ’da ise onu, seviştikten sonra pantere dönüşen Irena olarak görürüz. Genç cazibesine? 
vahşi bir masumiyet eşlik eder. Bu filmin yönetmeni Paul Schrader de sevgilisiydi! 
Sonra Rudolf Nureyev’le Exposed'da oynadı ve star balet, genç rol arkadaşının vücudunu bir çello yayıyla ‘çalçk’ ama en garip karakteri The Hotel New Hampshire'da (1985) ayı postuna bürünnrfeyi tercih, eden Susie’dir. Hülyalı filmleri Paris, Texas ile Far de Wim VVenders): Coppola'yı (flşçsj ren One from the Heart, yaşlı. k^Mj'e ri Robert Mitchum’un bile ğonfanu çeldiği Maria’s lovers.'''Kinski, bir süre ayn kaldığı^inemaya döndü. İki kızı, bir oğlu var, ama hâlâ ince, güzel ve yetenekli. 




LM BİRDEN 
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Yönetmen: Philip Borsos 

Oyuncular: Kurt Russell, Mariel Hamingway, Richard Jordan, Joe Pantoliano. 


Yapım Yılı: 1985 Süresi: 100 Dakika Miami Herald’deki işini bırakıp küçük bir yerel gazeteye geçen polis muhabiri Malcolm hayatından son derece memnundur. Artık kargaşa ve şiddetten ziyade huzur arayan Malcolm, kısa bir süre içinde beklentilerinin ne kadar yanlış olduğunu anlayacaktır. 


Yazdığı haberleri beğenen ve onu kendi özel sözcüsü gibi kullanmaya karar veren bir seri katil Malcolm’a musallat olunca hayatı kabusa döner. The 
Mean Seasotı I Acımasız Sezon genç yaşta ölen Philip Borsos’un yönettiği birinci sınıf bir gerilim. 



Yönetmen: Ted Kotcheff 

Oyuncular: Kurt Russell, Kelly McGillis, Lloyd Bridges, Mitchell Ryan. 
Yapım Yılı: 1989 Süresi: 166 Dakika 


Daha çok First Blood filminin yönetmeni olarak hatırladığımız Ted Kotcheffin 1989 tarihli filmi Kış İnsanları, 
1934 yılında yaşanan tutku dolu bir 
öyküyü anlatıyor. Büyük bunalım sırasında kızıyla birlikte Kuzey Caroli- 
’da bir dağ kasabasına taşman 


Wayland Jackson, burada Collie 
Wright adında güzel bir kadınla aşk yaşar ve onunla evlenir. Collie’nin bir de gayrimeşru oğlu vardır. Babasının çocuğu almak istemesi, işleri yolunda giden Collie ve Wayland için zor günlere neden olacaktır. 



!»lıllha;ımıı«ı;ıl 


Yönetmen: Spike Lee 

Oyuncular: Danny Aiello, Spike Lee, John Turturro, Giancarlo Esposito, Rosie Perez. 
Yapım Yılı: 1989 Süresi: 114 Dakika 


Yılın en sıcak günü. New York’un fakir bölgesi Brooklyn’de sıcağın da etkisiyle gerilim had safhada. Aynı sokakta bulunan üç işyeri gün içinde yaşanacak olayların geçeceği yerler olarak belirlenmiş yönetmen tarafından. 
Aynı mahalleyi paylaşan çeşitli ırklar¬ 


dan insanların çatışmalarını yer yer provake edici bir tarzda aktaran genç Spike Lee daha ilk filmlerinden biriyle kendini tüm dünyaya kabul ettirmiş ve Doğruyu Seç, ilk kez izleyici karşısına çıktığı Cannes Film Festivali’nde büyük bir beğeni kazanmıştı 



Yönetmen: Spike Lee 

Oyuncular: Alfre VVoodard, Delroy Lindo, David Patrick Kelly, Zelda Harris. 
Yapım Yılı: 1994 Süresi: 110 Dakika 


Spike Lee senaryosunu kardeşleriyle birlikte kaleme aldığı Crooklyn adlı filmde çocukluk yıllarından esinlenerek 70’li yılların Brooklyn’ini anlatmış. Beş çocuklu Carmichael ailesinin reisi Woody çok zor bir dönem geçi- bir caz müzisyenidir. Evin ekono¬ 


mik yükü öğretmenlik yapan karısının omuzlarındadır. Bir apartman dairesinde oturan Carmichael ailesinin ve komşularının hayatlarını biraz da büyüme çağındaki çocukların bakış açılarıyla anlatan Crooklyn 70’li yılların hit parçalarıyla bezeli renkli bir film. 
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MARIEL 

HEMINGVVAY 

DÜNYA EDEBİYATININ ÖNEMLİ 
İSİMLERİNDEN ERNEST 
HEMINGVVAY'İN TORUNU 

Büyükbabası yazar Errıest Hemingway’in intiharın¬ dan üç ay sonra dünyaya geldi. Mariel Hemingvvay oyunculuk yapmaya karar verdiğinde, ablası Margaux Hemingway, Lipstick 'le ilk başrolünü oynamaya hazırlanıyordu. Gazeteciler onun peşinde koşarken, Mariel sessiz sedasız, ikinci derecede bir rol aldı. 
Birkaç yıl sonra Margaux sinema yıldızlığı yarışını terk etti, ama Mariel henüz başlıyordu. Manhattan’da Woody Allen’ın yeniyetme sevgilisini oynadı, Oscar adayı oldu. 

Ardından Personal Best ’te lezbiyen bir atleti canlandırdı. Sonra da bir türlü manşetlerden inemedi. 
Star 80 'de Dorothy Stratten’i oynamak için göğüslerini büyüttü, TV dizisi Civil Wars 'da çıplak göründü. 

Şimdi New York’ta restoran sahibi, oyunculuğu da sürdürüyor. 




ROSIE PEREZ 


KOMEDİLERDE OLDUĞU KADAR 


DRAMALARDA DA BAŞARILI. ÜSTELİK 
EMMY ADAYI OLMUŞ BİR KOREOGRAF 


Okulu bitirir bitirmez dansçı olarak çalışmaya başladı. Brooklynli Rosie Perez’in şansı yaver gitti sayılır. Önce TV varyete dizisi Soul Train’de iş buldu, sonra da Los Angeles’ta, Funky Reggae adlı kulüp¬ te. Yönetmen Spike Lee onu orada gördü, bu ay izleyeceğimiz filmi Do the Right Thingüe iyi bir rol ve di. Açılış jeneriğinde onu dans ederken görebilirsiniz. Perez aynı zamanda Living Color ’la Emmy adayı olmuş bir koreograf. Komedilerde ne kadar sevimliyse, ona Oscar adaylığı ve Berlin Film Festivali Ödülü getiren Fearless gibi dramalarda da aynı derecede başarılı. Yakın bir dostu öldüğünden bu yana AIDS eğitimi, tedavisi ve önlenmesi konusunda çalışıyor. 
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Yönetmen: George Roy Hill 
Oyuncular: Michael Sacks, Ron Leibman, Eugene Roche, Valerie Perrine. 
Yapım Yılı: 1972 Süresi: 98 Dakika 


Kurt Vonnegut Jr.’ın aynı adlı kült romanından sinemaya uyarlanan S Numaralı Mezbaha, 2. Dünya Savaşı sırasında Dresden’deki bombalamalar¬ dan sağ olarak kurtulan Pilgrim’in yaşadıklarını anlatıyor. Aynı anda üç farklı zaman diliminde yaşayan Pilg- 


rim, geçmişte saf bir savaş esiri, gelecekte Tralfamadore gezegeninde yaşayan biri, şimdiki zamanda ise New York’ta bir gözlükçü olarak üç farklı karakterle karşımıza çıkıyor. Savaş karşıtı bir kara komedi olan filmin yönetmeni George Roy Hill. 


One •( itejNjM SııamMsyies 



Yönetmen: George Roy Hill 
Oyuncular: Paul l\lewman, Strother Martin, Michael Ontkean, Jennifer VVarren. 
Yapım Yılı: 1977 Süresi: 118 Dakika Başrolünü George Roy Hill’in daha önce Butch Cassidy and the Sundance 
Kid ve The Sting filmlerinde de oynamış olan Paul Nevvman’ın üstlendiği Müthiş Vuruş spor filmlerinden hoşlananların keyifle izleyecekleri bir ya- 
-pım. Kariyerinin sallantılı döneminde 


yeni bir takımı çalıştırmayı kabul eden buz hokeyi antrenörü Reggie 
Dunlop başına belalı bir iş almıştır. 
Takımdaki oyuncuların yetenekleri kuşkuludur. Yine de meydan okumayı kabul eden Reggie kolları sıvar ve zorlu bir mücadeleye başlar. 


Yönetmen: François Truffaut 

Oyuncular: Jean-Pierre Cargol, François Truffaut, Jean Daste, Françoise Seigner. 
Yapım Yılı: 1970 Süresi: 82 Dakika 


François Truffaut’nun 1806 tarihli bugünlükten yola çıkarak gerçekleştirdiği L’Enfant Sauvage (The Wild Child- 
Vahşi Çocuk), yönetmenin 400 
Darbe’At işlediği konuyu bir kez daha ele alıyor. Truffaut’nun sağır ve dilsizler için kurulan bir enstitüde çalışan 


doktor Itard’ı canlandırdığı filmde, ormanda bulunan ve konuşmayı bilmeyen Victor adlı bir ‘vahşi’nin uygarlığa döndürülme macerası anlatılıyor. Enstitünün yöntemlerinin Victor’u daha da uzaklaştıracağını düşünen Itard onu evine alır. 


w Paul LM l tt lı M I V 
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Yönetmen: Stuart Rosenberg 

Oyuncular: Paul Newman, Lee Marvin, Strother Martin, Christine Belfort Yapım Yılı: 1972 Süresi: 100 Dakika 


70’li yıllarda vvestern türünün yeniden canlanır gibi olduğu dönemde çekilen ve Paul Newman’m başrolünü oynadığı Cep Harçlığı, iki ahir zaman kovboyunun maceralarını anlatan eğlenceli bir komedi. 

Borç içinde yüzen ve acilen paraya ih¬ 


tiyacı olan Jim Kane’in imdadına ilginç bir işadamı yetişir. Ondan istediği şey ise iki yüz büyükbaş hayvanı Meksika’dan Birleşik Devletler’e getirmesidir. Yola koyulan Kane’i bir hayli hareketli ve hatta tehlikeli günler beklemektedir. 
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FRANÇOIS TRUFFAUT 

ÜNLÜ YÖNETMEN TRUFFAUT, FİLMLERİNDE ANLATICILIK DA YAPIYOR, KAMERANIN KARŞISINA GEÇİP OYUNCULUK DA... 

İlk kez Le Coup du berger’ûe (1956) bir şölen davetlisini oynadı. Alter-egosu Antoine Doinel üzerine kurulu ilk filmi Les Quatre cents coups / 400 Darbe’de de görünüyordu; ama o dönemki en önemli rolü, bu ay izleyeceğimiz L'enfant sauvage’ daki (1970) Dr. Jean îtard rolüdür. Gerçek bir olay üzerine kurulu bu vahşi çocuk hikâyesi, François Truffaut’nun diğer ‘ergenlik acısı’ filmlerinden pek uzağa düşmez. İyi kalpli doktor, ormanda bulunmuş çocuk Victor’u evine alır, şefkat göstererek onunla iletişim kurmaya çalışır. Filmlerinde anlatıcılık yapmışlığı da vardır, ama seyirciler onu en çok Close Encounters of tbe Third Kincf ın (1977) Claude Lacombe'u olarak hatırlayacak. 



PAUL NEVVMAN 


SİNEMAYA 'YENİ BRANDO' OLARAK 
GİREN NEVVMAN, OSCAR ÖDÜLÜ'NE 
YEDİ ADAYLIK VE BİR ONUR 


ÖDÜLÜ'NDEN SONRA KAVUŞTU 


Savaşa gitti geldi, spor bursuyla üniversiteye girdi, sakatlanınca sporu bıraktı. Aile işinden sıkılınca, Yale Tiyatro Okulu’na yazıldı. Paul Nevvman, profesyonel oyunculuğa televizyonla başladı. 
1952’de de Actors’ Studio’ya kabul edildi. Ertesi yıl, Picnic' le Broadvvay’e adım attı ve ‘Yeni Brando’ olarak sinemaya transfer oldu. Ne var ki ilk iki filmi hem iş yapmadı, hem kötü eleştiriler aldı. Nihayet, 
1958 yapımı William Faulkner uyarlaması The Long 
Hot Summef la iyi eleştiriler aldı, filmi çevirirken tanıştığı Joanne Woodward le de evlendi. 

Cat on a Hot Tin Roof / Kızgın Damdaki Kedi, gişede iş yapan ilk filmi oldu, ona ilk Oscar adaylığını da getirdi. Bunu yedi adaylık izledi; ancak 1985’te Onur Ödülü aldıktan bir yıl sonra, The Color of Money ile ‘hakiki’ altın heykelciğine kavuştu. 
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Yönetmen: Henri Verneuil 

Oyuncular: Claudia Cardinale, Ömar Şerif, Richard Berry, Diane Bellego. 

Yapım Yılı: 1992 Süresi: 120 Dakika 

Henri Verneuil’ün otobiyografik filmi Fransa’da Marsilya’ya yerleşen, adını da May rig’in devamı niteliğindeki 588 Pierre olarak değiştiren kahramanımız Cennet Sokağı ilk filmin bittiği tarihten artık hayli ünlü bir oyun yazarı olmuşyaklaşık 40 yıl sonrasını anlatıyor. Erme- tur. Anne ve babası ise hâlâ gerçek isimni göçmeni bir ailenin çocuğu olan ve leriyle Marsilya’da yaşamaktadır. 


Yönetmen: Tsai Ming-Liang 

Oyuncular: Lee Kang-Sheng, Lu Hsiao-Ling, Miao Tien. 

Yapım Yılı: 1997 Süresi: 142 Dakika 

Taiwan sinemasının usta ismi Tsai Ming- film setine giden Xiao-Kang kendini ça-Liang’m filmi He Liu (The River-Nehir), murlu bir nehirde ceset rolü oynarken şehir yalnızlığı ve iletişim yoksunluğu bulur. Bu zorlu sekansın ardından boy- üzerine meditasyon niteliğinde. Arkada- nunda bir acı hisseden Xiao-Kang doktor üzerine onunla birlikte bir doktor dolaşmaya başlayacaktır. 



Yönetmen: Terry Gilliam 

Oyuncular: Johnny Depp, Benicio del Toro, Craig Bierko, Ellen Barkin. 
Dakika 

Beat sonrası kuşağın ‘cool’ şahsiyetlerinden Hunter S. Thompson’ın uyarlaması yapılan romanı, uyuşturucu ile haşır neşir kendi yaşantısından hareketle yazdığı bir yol hikayesi aslında. Spor muhabiri 


Raoul Duke ve avukatı Dr. Gonzo yanlarında bir bavul dolusu uyuşturucu ile yola çıkar. Mojave Çölü üzerinden Las Vegas’a gidecek ve burada bir motosiklet yarışını izleyeceklerdir. 



Yönetmen: Neal Jimenez, Michael Steinberg 

Oyuncular: Eric Stoltz, Helen Hunt, VVilliam Forsythe, VVesley Snipes. 

Yapım Yılı: 1991 Süresi: 102 Dakika 

1984 yılında geçirdiği bir kaza sonucu 
felç olan yazar-yönetmen Neal Jimenez, kendi başından geçenleri aktardığı filminde güçlü bir oyuncu kadrosuyla çalışmış. Bir dağ kazası geçiren genç yazar Jo- 


el Garcia her yaştan ve her ırtktan hasta¬ nın bulunduğu bir enstitüye yatar. Burada kendisine dostlar edinen Garcia hasta¬ ne yönetimiyle ters düşer ve küçük çaplı bir isyan başlatır. 



Yönetmen: Sidney Lumet 

Oyuncular: Sean Connery, Trevor Hovvard, Vivien Merchant. 
Yapım Yılı: 1973 Süresi: 108 Dakika 


Usta yönetmen Sidney Lumet, 1973 tarihli The Offence’de sorgu sırasında bir zanlıyı öldürdüğü suçlamasıyla meslekten atılan bir polisin yaşadıklarını anlatıyor. Sean Connery’nin en sevdiği filmle¬ 


rinden biri olan The Offence ünlü yazar John Hopkins’in This Story Of Yours adlı tiyatro oyunundan uyarlanmış. Film usta rejisi, güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla sürükleyici bir yapım. 
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CHEERS 



YİRMİ YIL SÜRECEK DR. FRASIER VVINSLOVV CRANE EFSANESİ, CHEERS 'İN OCAK AYINDA YAYINLANACAK REBOUND ADLI BÖLÜMÜYLE BAŞLAMIŞTI. 
HUZURLARINIZDA İLK KEZ' FRASIER CRANE! 


Televizyon tarihi sözlüklerinde ‘Dr. Frâsier Winslow Crane’ maddesi “Kelsey Grammer tarafından Cheers ve Frasier adlı dizilerde canlandırılan hayali kahraman” olarak açıklanıyor. Peki yeterli mi? Hiç sanmıyoruz... 

Kelsey Grammer tarafından 20 yıl boyunca ekrana taşınan Frasier Crane karakteri en uzun süre yaşayan dizi kahramanlarından biri. Kelsey Grammer, 20 yılı aşkm bu ‘işbirliği’ ile üç değişik dizide* 13 kez Emmy Ödülü’ne aday gösterildi, sonuncusu 2004’te olmak üzere 4 kez bu ödülü kazandı. * (Cheers ve Frasier’ ın yam sura Wings’ te de aynı karakterle konuk oyuncu olarak yer aldı.) 


FRASIER'İN TARİHİ 

Frasier Crane karakteri ilk olarak 1984 yılında Cheers adlı dizide ortaya çıktı. Ocak ayında izleyeceğimiz Rebound adlı bölümde garson Diane Chambers’m (Shelley Long) yeni sevgilisi olarak kadroya katılan Frasier, aslında konuk oyuncu olarak davet edilen Kelsey Grammer’ın performansıyla kısa sürede dizinin önemli karakterlerinden birine dönüştü. 

İzleyicileri Frasier Crane’in Lilith Sternen (Bebe Neuwirth) ile evlendiğini, 1989’da Fredrick Gaylord Crane adında bir çocukları olduğunu ve 1993’te boşanmalarını izledi. Cheers adlı barda ‘babasının öldüğünü’ söyledi Frasier, çünkü onunla hiç anlaşamıyorlardı. 

Seattle’da polis memuru olarak görev yapan babası Martin Crane’in vurularak yaralanması Sonrasında Seattle’a taşınmak zorunda kaldı. 

1993’te başlayan bu yeni dönemi izleyiciler yeni bir dizide, Frasier’ da izledi. 

(CNBC-e izleyicileri Frasier’ın bir radyoda program yaptığı, babasıyla yaşadığı bu dönemi yalandan biliyor.) jfc 

Cheers’m 3 Ocak’ta yayınlanacak bölümü Rebound, Frasier efsanesinin başladığı bölümdür. 

Tarihi bir bilgi olarak duyurulur. 


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MALCOLM 
İN THE MIDDLE 

DİZİNİN GİZLİ KAHRAMANLARINDAN BRYAN CRANSTON, KENDİ ADINI TAŞIYAN İNTERNET SİTESİNDE SORULARI YANITLIYOR 

Birçok kişi Bryan Cranston’ı Malcolm’ın babası olarak tanıdı. Oysa dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadığı gibi From the Earth to the Moon, Saving Private Ryan, Babylon 5 gibi filmlerden zaten tanıyor- onu. O aynı zamanda bir yazar, yönetmen ve yapımcı. Bağımsız filmi Last Chance’ de oyunculuk dahil dört şapkasını da taktı; yapımüstlendiği filmi, yazdı, yönetti ve filmde rol aldı. 

İnternetle de arası çok iyi. www.BryanCranston.com adresindeki kişisel sitesi bunun en güzel kanıtı. Sitesinde çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler veren Cranston, hayranlarından gelen soruları yanıtlıyor ve çalıştığı setlerde kamera arkasında yaşanlara dair ilginç hikayeler anlatıyor. Bryan Cranston’ın hayranlarından gelen sorulara verdiği yanıtlardan birkaçı şöyle: ( İmzalardan anlaşıldığı gibi sitede Türkiye’den gelmiş bir soru bulunmuyor; hayranlarına duyurulur.) 

SİZ SORUN O YANITLASIN 

Dizi içinde birçok kez çıplak kaldınız. Aslında benim çıplaklıkla ilgili bir derdim yok ama... (Felix) 

Bir öğretmenim etkili bir oyuncu olabilmek için çıplak kalmayı göze almak gerektiğini söylemişti. Duygusal anlamda çıplaklıktan söz ediyordu; ama yanlış anladım ve sözcük olarak değerlendirdim... Kabul etmeli ki her ikisinde de gerçeklik payı var. Açık olmalı ve eleştiriyi kaldırabilmeksiniz. Utangaç olmamalısınız. Etkili oyunculuk adına, yalnızken yapabileceğiniz her şeyi insanların önünde de yapabilmelisiniz. 

Malcolm’ da süslü dans hareketlerini kullanıyorsunuz. Profesyonel olarak dans dersi aldınız mı? (Lakini) 

Bana ‘parıldayan ayak parmakları’ diye hitap edebilirsiniz... İşin gerçeği, geçmişimde fiziki olarak beni en çok yoran sınıfım baleydi. Dansçılara olağanüstü saygı duyarım. 

Kaç yıl daha Hal karakterini canlandıracaksınız? (Melissa) 

Beni kovdukları zaman ayrılacağım. 

Dizide canlandırdığınız Hal karakteri ile sizin aranızda benzerlikler var mı? (Simon) 

Bir karakteri canlandırabilmek için onu anlamanız gerekir. Bir katili canlandırdığım filmde, içimde gerçekten şiddete meyil hissettim. Karakter gerçekten korkutucuydu, fakat rolü canlandırabildim mi? Emin olabilirsiniz evet. 

Chris Masterson (Francis) evli mi? Bence o çok çekici. (Jennifer) 

hayır Chris evli değil, ama hayatında harika bir kadın var. 

Demek istiyorum ki, vazgeç! 






BOSTON PUBLIC 


LORETTA DEVİNE, CANLANDIRDIĞI ÖĞRETMEN MARLA HENDRICKS'İ VE VVINSLOVV LİSESİ'NİN ARKA PLANINDA YAŞANANLARI ANLATIYOR 


Canlandırdığınız karakterin gelişim çizgisinden memnun musunuz? 

Biliyorsunuz, bir hafta sonrasında karakterlerimizin başına neler geleceğini bilmiyoruz. Marla çok güçlü bir karakter olduğu için çok şanslıyım. Sanırım kadrodaki dördüncü önemli karakterim ve genellikle her bölümde ikinci ya da üçüncü hikayenin kahramanı oluyorum. Bu yıl karşımıza çıkacak gelişmelerden bazıları gerçekten çok ilginç. 

Doğru olmadığını düşündüğünüz, yapmak istemediğiniz ya da farklı yapmak istediğiniz herhangi bir şey oluyor mu? 

Bazı arkadaşlarım var. “Canlandırdığın karakter niçin dizideki beyaz kadınları kıskanıyor gibi davranıyor, niçin kendisinin de hoş bir kadın olduğunu hisseder gibi görünmüyor” diye soruyorlar. Şey, o böyle biri işte! Bazen böyle yazıyorlar ve onlarla aynı fikirde olmasam bile karşı çıkmıyorum. David’in ofisine gitmek istediğim, ama kovulmamak için gitmediğim ‘gerçek anlarda’ olduğu gibi. 

Bu uzun konuşmaları kaç seferde çekiyorsunuz? 

Eğer şanslıysanız, kamerayı karşınıza koyup diğer tarafa geçtiklerinde dört ya da beş defada çekeceğinizi biliyorsunuz. Gerçekten de bu kadar sürüyor. İki paragraf sonra ‘ne kadar iyi bilmeniz’ fark etmiyor. Bazen iki sayfayı birden çekiyorlar. Gerçekten korkutucu ve çok zor oluyor. 

Dizi her şeye karşın hâlâ tazeliğini koruyor... 

Her şeye karşın tazeliğini koruyor; ama kadrodaki bazı değişiklikler canımızı çok yaktı. İlk ekipte herkes birbirini gerçekten çok seviyordu. Kimsenin kovulmasını istemiyorduk... David bazen öyle diyaloglar yazıyordu ki o karakterin bir vizyonu kalmıyordu ve onu kaybetmek üzere olduğumuzu anlıyorduk. Bu bizi gerçekten çok üzüyordu; çünkü biz bir aile gibiydik. Gerçekten zordu. 

Diziye yeni bir oyuncu katıldığında sette neler oluyor? Onun gelişi sizi nasıl etkiliyor? Bir oyuncu olarak tabii, kişisel ilişkiler düzeyinde değil. 

Bir anlamda korkutucu tabii... ‘Ya onun için şöyle bir hikaye yazarsa’ diye düşünüyorsunuz... 

Ya gidersem diye mi? 



Öldüm demektir! Tedavi olmam gerekir! (Gülüyor) Kim bilir, belki de Marla’ya birini öldürtecek... Bu, korkmanıza neden oluyor. İşe zamanında gelmeye başlıyorsunuz ya da bunun gibi noktalarda daha dikkatli davranıyorsunuz. (Masadaki herkes 






JEFFREY TAMBOR, ARRESTED DEVELOPMENT İN ARDINDAN ŞİMDİ DE SPONGEBOB SOUAREPANTS İN SİNEMA FİLMİYLE GÜNDEMDE. TAMBOR, KRAL NEPTÜN'Ü SESLENDİRİYOR 


Bazı oyuncular vardır; adını bir türlü hatırlayamaz, ama yüzünü çok iyi tanırsınız. 
Jeffrey Tambor da onlardan biri. Sayısız klasik karakteri canlandıran Tambor, son olarak Arrested Development’da Bluth Ailesi’nin babası George Bluth Sr. olarak çıktı izleyicinin karşısına. 

Arrested Development kazandığı Emmy Ödülü’ne karşın ilk sezonunda beklenen rating’i alamamış olsa da bu diziye güvenen Fox televizyonu The Simpsons ile Malcolm iti the Middle arasındaki altın saati Arrested Developmenf a ayırdı. Anlaşılan o ki ödüllerin ardından izlenme oranında da beklenen başarıya ulaşmaları an meselesi. 

SPONGEBOB'DA KRAL OLDU 

Bu başarıda ciddi bir payı olan usta oyuncu Jeffrey Tambor, SpongeBob SquarePants’m sinema filminde Kral Neptün’ü seslendirerek yepyeni bir hayran kitlesinin karşısına çıktı. Hiçbir otoritenin tahmin edemediği kadar başarılı olan SpongeBob, adını şimdiden kült yapımlar araşma yazdırmış bir çizgi dizi. Tambor için, bir fenomene dönüşen böylesi bir yapımın parçası olmak da azımsanmayacak bir başarı. 

Kasım ayında Santa Monica’da bir baı toplantısı düzenleyen Jeffrey Tambı SpongeBob deneyimine ve Arrested lopment’a dair soruları yanıtladı. 

Davet aldığında SpongeBob < 


cuğa üzerinde kare pantolonu olan (square pants) SpongeBob denilen bir oyuncak verdi. ‘Bu ne’ dediğimde çocuklar patladı ve tam o sırada ufak oyuncak dans etmeye başladı. Ciddi bir şey kaçırdığımı fark ettim ve beni bir seçmeye çağırdıklarını hatırla dun: SpongeBob’ un filmi için seslendirin seçmelerine!” 

Sonuç: Jeffrey Tambor, Kral seslendirme şansını yakalar. 

Tambor, bu işi daha önce yapmadığı yüksek sesle söyleyip öneriler aldığını işini çok ciddi bir şekilde hayata geçirmeye çalıştığım söylüyor. “Her zaman ruh katmalısınız karakterinize” diyor; “Çizgi film karakteri bile olsa...” 

Bu yapımda rol almasının önemli bir etkisi daha var ünlü oyuncu için: Çok sıkı bir SpongeBob hayranına dönüşmüş. 

“Evet eğlenceli ve çok komik. Birçok yetişkin bu diziyi çok seviyor ve seyredebilmek için çocuklarını bahane ediyor zel, hem de çok güzel.” 










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ACCORDING 
TO JIM 


JIM BELUSHI'NİN BALDIZI.DANA ’ 
OLARAK İZLEDİĞİMİZ KIMBERLY / VVILLIAMS.ÇOK YÖNLÜ .VE RENKLİ, BİR OYUNCU. BİR DE KÖŞE YAZARI\ 1 s 


Kimberly Williams üzerine bif kitap yazılacak-olsaydı muhtemelen adı Gerçekleşen Düşler" olurdu. 1^1’in hit ■filmlerinden Father of the Brjde’m evlenmek üzere.ölün rkahramamm-canlandırmak için’yüzlerce kişi arasından' seçilen Kimberly, bu.-şansını iyi değerlendirdi; Steve Martin -ve Diane Keaton’la başrolleri' paylaştığı ilk filminden bu yana sinema ve TV filmleri çekti, Bro'advvay’de,'sahneye' çıktı ve Jim’in baldızı rolüyle Aç- 
> cording To jim’in "en iyi yan karakterlerinden biri V oldp. Yakında Redbook dergisi için yazdığı yazıl lardan derlemeleri size aktarmaya.söz - vererek. 




M • Kimberly’nîn, çocukken mavi bir mûhab-K bet kuşu vardı. Evlerinde yılary, hamster gibi hayvanlar da besliyorlardı. Louis.ve Oark ad-' larında iki Avustralya papağanı oldu; ama hiç kedi ya da köpeği olmadı. Çünkü Kim’in.kedi ve köpeğe alerjisi var. 

• Tını, dilini burnunun uçuna değdirebiliyor. 

• Avrupa’ya ilk kez Fctthe'r'öf tbe Briçle filmini '' bitirdikten hemen sonra gitti. İrlanda, Fransa ye Al-' manya’yı tek başına gezdi. . 

• Çocukken Joshua adlı hayali bir arkadaşı vardı. 

• 1997’de tenis yıldızı Pete Sampress ile birlikte'ol- i maya başladı, ilişkileri ıkı yıl surdu. ' 

• 2003’te müzisyen Brad Paisley ile evlendi. 

• Kim bir uyurgezer. . ; 

• Elizabeth Glazer Pediyatrik AIDS Vakfı’nda gö- - J 

l nüllü olarak çalışıyor ve vakfın sözcülüğünü yapıyor. , - 

I • Oyunculuğun yanı sıra Redbook adlı 'dergideki. 

■ köşesinde Evli Bir Kadın Olarak Yaşam ana başlıklı' : 

■ yazılar yazıyor. 
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TWO & A HALF MEN 


CHARLIE SHEEN'İN ÖYLE KURAL TANIMAZ VE HIZLI BİR GEÇMİŞİ VAR Ki KENDİSİYLE YAPILMIŞ RÖPORTAJLARIN NEREDEYSE TAMAMI O 'YARAMAZLIK' GÜNLERİNE DAİR 



Charlie Sheen’e dair yapılan her türlü arşiv çalışması, sonuçta onun geçmişinde yaşadığı hareketli günlere çıkıyor. Yapılan röportajların neredeyse hepsinde o ‘hareketli’ günlere dair sorular var. Hatta bazıları sadece bu günlere dair... 

2001 yılında Playboy dergisinin Charlie Sheen ile 
yaptığı sohbet de bunlardan biri. Henüz, bugün eşi ve çocuğunun annesi olan Denişe Richards’ın ortaya çıkmadığı, Charlie Sheen’in ‘evinin erkeği’ olmadığı günlerde yapılmış bu çok uzun röportaj, o günlerde yayınlandığı anlaşılan bir başka röportaja göndermeyle başlıyor... 

Gerçekten beş bin kadınla birlikte oldun mu? 

Komik. Kabul, iyi başlangıç. Şimdi şunu söylemeliyim. O röportajı yapan gazeteci beni tuzağa düşürdü; yine de bunun olabileceğini görmeliydim... Sorusu şöyleydi: “Wilt Chamberlain 20 bin kadınla uyuduğunu iddia ediyor, bu sizin de kendiniz için söyleyebileceğniz bir şey mi?” “Hayır, henüz o kadar yaşlı değilim, bu imkansız” diye yanıtladım. “Haydi, kaç tane, on bin mi?” dedi. “Hayır” dedim. O kadar üsteledi ki en son “Beş mi” dediğinde “Tamam, tamam beş bin” dedim. İşe bakm ki bu söz üzerine kurmuş röportajı. 

Biz de hesap yaptık. 14 yıl boyunca hergün farklı biriyle uyumuş olmanız gerekiyor bu hesabın tutması için. 

Benim için bunu gerçekleştirmiş olmak çok güç. 
Ayrıca bazı uzun ilişkilerim de oldu ki bu durum da bu hesabı geçersiz kılıyor zaten. 

Medyanın geçmişinizle uğraşmayı kesmesini istiyor musunuz? 

Sanırım içimde ufak bir parça bu medya vızıltılarından ya da tartışmalarından hâlâ hoşlanıyor. Niçin? Çünkü, bu durum dikkat çekici ve ateşin ortasındaki alevin canlı kalmasını sağlıyor. Hayatımm renksiz, sıkıcı ve sözü edilmeyen bir hale gelmesini istemiyorum. Diğer yandan hayatta ve hayatımda benim geçmişimden daha önemli şeylerin olduğu da bir gerçek.. 


Fakat bundan sonra ne yaparsam yapayım bu geçmiş hep benimle birlikte anılacak. Çünkü yeni sansasyonlara neden olmuyorum. 

Uyuşturucuyu bıraktın, alkolü bıraktın, ya seks? 

Tabii ki onu bırakmadım. Sadece daha ağırbaşlı oldum, aptal değil. 


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LAS VEGAS 

SAM MARÛUEZ'İ CANLANDIRAN VANESSA MARCIL, "HER ŞEYİ SEKSİ" 

DEDİĞİ JAMES CAAN ODAYA GİRDİĞİNDE, KENDİSİ DAHİL, TÜM KIZLARIN TEPEDEN TIRNAĞA KIZARDIĞINI SÖYLÜYOR 



Yakaladığınız başarı için tebrikler. Gerçekten başarılı olan yapımların sayısı o kadar da çok değil. 

Teşekkürler. Saçma ve komik gelecek belki, ama aslında ben TV seyreden biri değilim. Sinemaya da sık gitmem. Bu yüzden neler oluyor iyi bilmiyorum. 

Niçin TV izlemiyorsunuz? 

Çünkü işte çok fazla vakit geçiriyorum ve sonunda zamammı oğlumla geçirmeyi ya da kitap ve müzikle değerlendirmeyi istiyorum. 

Hayatını TV ve sinema oyuncusu olarak kazanan birinin her ikisiyle de aslmda ilgilenmiyor olması bir parça komik. 

Biliyorum, komik... İnsanlar bu konuda bana sürekli güler. Herkesin izlediği, çok iyi bildiği büyük şovları, dizileri hiç izlememişimdir. O boş dergileri de okumam. Yani neler olduğu konusunda son derece bilgisizim. İşin gerçeği Las Vegas da gerçekten bir hit mi değil mi çok emin değilim. Hergün işe gidiyorum, işimi yapıyorum ve iyi vakit geçirmeye çalışıyorum. Bu işten önce başka ekiplerle de çalıştım; onlarla böyle eğlenemiyordum; Las Vegas ’ta bir düş gerçekleşti ve çalıştığım insanlarla çok mutluyum. 

Las Vegas ’m kadrosu ‘ateşli kadınlarla’ dolu. 
I Egolarla ilgili bir sorun yaşıyor musunuz? 

^ İnanılmaz, ama yaşamıyoruz. Dizideki diğer kız-Harm tamamı neredeyse ikişer metre! Bense daha kısff olamazdım (1.64). Ortada standart kadınların sembolü gibi dolaşıyorum. İzleyenler de böylece bi- 
’*Je kendilerini yakın hissedebiliyor. Demek istedizideki diğer kızların tamamı süpermodeller, 

Yapjjbirazcık’ daha uzun olsaydınız siz de bir sü- 

Şısanların gerçek hayatta ol- 

_ Karakterleri canlandırmayı 

HPEütün geceyi oğlumla boğuşarak 'eSadece iki saat uyuyorum. Şişmiş göz a ‘gerçekten’ yorgun görünmüş oluyorum. 

Niçin yapıyorsunuz bunu? 

Çünkü bence gerçek hayat bu. Gerçekte kızlar 



böyle. Bazı günler çok ateşli ve çekici görünürsünüz, bazı günler uyurken tren çarpmış gibisinizdir. Gerçek insanları resmetmekten keyif alıyorum. 

Dergilerdeki fotoğraflarına bakınca ‘kusursuz’ görünüyorsunuz ama... 

Öyle, çünkü onlar rötuşlu fotoğraflar! 

Geçmişte çalıştığınız yapımlarda, ekiple aranızda¬ ki ilişkilerin çok da ideale yakın olmadığından bahsetmiştiniz. Bu kez niçin farklı olduğunu düşünüyorsunuz? 

Las Vegas’taki kızlar o kadar kusursuz ve çekici ki güvensiz hissetmelerine gerek kalmıyor. Böylece sorun da çıkmıyor. 

Diğer şovlarda kadın yıldızlarla neler yaşadmız? 

Genel olarak kadınlar rekabete meyillidir; fakat Las Vegas ’ta ben bunu görmedim. Biz hepimiz birbirimizi gerçekten seviyor ve anlaşıyoruz. Hep birlikte dışarı çıkıyor ve eğlenebiliyoruz. Üstelik günün büyük bölümünde birlikte çalışmış olmamıza rağmen. Normalde bir insanı bu kadar uzun süre görürseniz onu daha fazla görmek istemezsiniz. 

James Caan bu parti gecelerinde siz kızlarla birlikte mi oluyor? 

Jimmy genellikle bizle birlikte dışarı çıkmıyor. 
New York’ta d' 1 ile ilgili birkaç kutlama için bizle gelmişti; ama genellikle çok uzun saatler çalıştığı için biz kızlar yalnız çıkıyoruz. Fakat sette tam bir parti inşam. 

Birçok kişi James Caan’dan korkar. Siz bu yönünü gördünüz mü hiç? 

(Gülüyor) Bu benim için çok komik. Jimmy’den korkan biriyle tanışmayı çok isterdim, bana niçin korktuklarını anlatabilirlerdi. 

James Caan’ı seksi buluyor musunuz? 

Onunla ilgili her şey seksi. Jimmy odaya girdiğin¬ de tüm kızlar başlarından tırnaklarına kadar kızarıyor. Bunu izlemek insanı şaşırtıyor. Onda farklı bir çekicilik var. 

Çevrenizdeyken siz de kızaranlardan mısınız? 

Evet! 










SIGNIFICANT OTHERS 

EN SEVDİĞİNİZ ÖZELLİĞİNİZ NEDİR? 

Ben iyi bir anneyim. Hayır, harika bir anne- Clippers için oynadığım günlerden, paçam tutuşyim. Dadımız Carlotta ortada olmadığında oğlu- tuğunda, işler karıştığında ne yapılması gerektiğini mun çağırdığı ilk kişiyim. bilirim. 

EŞİNİZİN EN SEVDİĞİNİZ ÖZELLİĞİ NEDİR? 

Dokuz yaşındaki oğlumuz ondan daha fazla İyi bir annedir. Gerçekten harika bir eştir ve as- şey bilse de Alex evin hakimi olduğunu düşün- la, ama asla takım yoldayken ne yaptığımı sormaz, mekten hoşnut görünüyor. 

KENDİNİZLE İLGİLİ BİR ŞEY DEĞİŞTİRECEK OLSAYDINIZ, BU NE OLURDU? 

İspanyolca konuşabilmeyi isterdim; çünkü la- Çizgiye yakın oyunum biraz zayıf. Topu çıkartanet olsun ki Carlotta’mn İngilizce anlamadığına biliyorum ama oyuna sokmakta zorlanıyorum, eminim. . 


EŞİNİZLE İLGİLİ BİR ŞEY DEĞİŞTİRECEK OLSAYDINIZ, BU NE OLURDU? 

İnsanları etkilemeye çalışmayı bırakıp, biraz Tad duygusu bir parça... eski moda. Ben sokak- 

da beni etkilemeye çalışmasını isterdim. lardan geliyorum. Alex... O sanki bir çıkmaz sokaktan geliyor. 

EVLİLİK TERAPİSİNDEN BEKLENTİNİZ NEDİR? 



Oğlumuzun önünde biraz daha az tartışabiliriz, tabii onu odasına gönderip kavgaya başladığımız anlar hariç... O zaman asla odasından çıkıp da gel- 


Terapiye geliyoruz, çünkü kuşku yok ki birbirimizi seviyoruz; ama birbirimizi daha çok sevebileceğimize inanıyorum. Kendi oyunumuzun biraz dışına düştük ve ona ufak bir ayar yapmamız gerekiyor. 


YENİ SEZONU BAŞLAYAN 
SIGNIFICANT OTHERS' IN 
SİYAH ÇİFTİ ALEX 
(NICOLE RANDALL 
JOHNSON)VE DEVON 
(CHRIS SPENCER) İLE 
SORUNLU ÇİFTLERİ 
TANIMA TURUNU 
SÜRDÜRÜYORUZ 








JULİANNA MARGULIES, İNSANLARIN ACİL DURUMLARDA YARDIM İSTEMELERİNDEN ŞİKAYETÇİ. 
"BEN SADECE TV'DE BİR HEMŞİREYİM" DİYOR, "ELİMDEN NE GELİR Kİ..." 



settim. Görevimi yapmak zorundaymışım gibi... 

Hemşire kıyafetleri içinde çekici görünmek zor mu? Hemşire kıyafetlerinizi ‘özel anlarda kullanmak için’ evinizde saklıyor musunuz? 

Evet, zor ama ben bunu kabullenmiş durumdayım. Bunu sadece gün içinde kullanmayı kabullendim. İçimde renkli bir tişört olduğu için şükrediyorum. Üniformamı aşağıda soyunma odasmda bırakıyorum. O hemşire kıyafetleri bana acı veriyor. 

Steven Spielberg sizin için ona eski karısı Amy Irving’i anımsattığınızı söylüyormuş, ne dersiniz? 

Amy Irving ile bir restoranda karşılaştık ve “Görünüşe bakılırsa biz ikiziz” dedi. Harikaydı. Şahsen, ben George Clooney’ye benzediğimi düşünüyorum. 
Kadınlardan daha çok sayıda benzediğim erkek var; 

Nancy Kerrigan, Kirstie Alley ve hatta siyah saçlı olmak üzere Michelle Pfeiffer’e benzetenler var. Madonna’ya benzeten bile çıktı, düşünün artık. 

İlkyardım gruplarından hangileri en çekici sizce? 

Düşünmeye bile gerek yok: İtfaiyeciler! Demek istediğim, sizi kollarının altına alıp bir merdivenden aşağı indiriyorlar. Kuşkusuz sonuçta bir doktorla birlikte olmak istersiniz, çünkü hayatınızın geri kalanı kurtulur; ama bu sadece bir soruysa, o zaman itfaiyeci ile birikte giderim. 

Hangisi kur yapmayı ya da aşkı daha iyi ifade ediyor? Dans mı opera mı? 

Yapabileceğiniz en erotik hareketlerden biri, biriyle bütün bir gece boyunca dans etmektir. Disko ile ritm ve o mod gece boyunca sizle birlikte olur. 

Bir de her zaman tango yapmayı istedim; ama nayapıldığmı hâlâ bilmiyorum. 

Nefret ettiğiniz bir rolü oynamaktansa garsonluğa dönmeyi tercih edeceğinizi söylemiştiniz. Bir örnek verir misiniz? 

Bir rol önerisi almıştım. Yapımcılar sakesmemi, dikleştirmemi, kızıla boamı ve bir sürü çirkin adamla yatağa giren şirret bir kadmı canlandırmamı istedi. Bir ya da iki kez yayınlanmış bir TV şovuydu ve kısa, kızıl saçlarımla baş başa kalacaktım... Yok çanım! 


Hangi ‘gerçek’ hemşirelik özelliğine sahip olmak isterdiniz? 


Birinin hayatım kurtarabilmeyi çok isterdim. Daha değerli bir şey var mı? Spor salonunda olduğum sırada bir kız bayıldı. Birden herkes bana döndü. 
Ben sadece TV’de bir hemşireyi canlandırıyorum, elimden ne gelir ki... Bana döndüklerinde garip his- 




20:00 THE SIMPSONS 120:30 SCRUBS [ 21:00 WITHOUT A TRACE] 


THE SIMPSONS 

USA SIMPSON MİLİTAN BİR ÇEVRECİ, HAYVAN HAKLARI SAVUNUCUSU, BİR SANATÇI... O, GERÇEK YA DA SANAL OLSUN, POPÜLER KÜLTÜRÜN SON ÇEYREK YÜZYILDA YARATTIĞI ROL MODELLERDEN BİRİ 


Lisa Simpson 8 yaşında. 15 yıldır TV ekranında. 
Uzun süredir de üçüncü sınıfta. Yaşma göre daha akıllı. Kongre’ye yönlendirilmiş gibi görünüyor. 

Dizinin çok sayıda bölümünde militan bir çevreci olduğunun işaretlerini verdi. Sadece erkeklerden 



oluşan bir askeri okula kayıt olan da ilk kız. Babasını ‘hırsızlık’ suçuyla içeri attıran da o. Hayvan hakları için mücadele veriyor ve bir vejeteryan. 
Bunların yanı sıra ölmüş bir saksafon ustasının da kariyerini canlandırmaya çalışıyor. 

Geleceğe dair planlarını onu ağzından aktaralım: “Ünlü bir cazcı olacağım. Bunu kafamda çözmüş durumdayım. Ülkemde değerim anlaşılmayacak; 

stilim Fransa’da heyecan yaratacak. Uyuşturucudan uzak duracağım, ama birkaç tane yıkıcı aşk macerası yaşayacağım. Genç öleceğim, belki de genç ölmeyeceğim, henüz karar vermedim.” 

YARATICILARIN VİCDANI 

Bu kadar kompleks, zeki ve derinden konuşan, duyarlı ve ne dediğini bilen bir TV karakteri daha tanıyor musunuz? 
Defalarca kabi kırıldı ve birçoklarının kalbini kırdığı da oldu. 

Pablo Neruda’dan alıntılar yapıyor ve ünlü yazarlarla yakın arkadaş... 

Kendine çok güveniyor; ama bunu hastalık derecesine taşımıyor. 

Lisa Simpson, gerçek ya da sanal olsun, popüler kültürün son çeyrek yüzyılda yarattığı rol modeller sayılırken adı unutulmaması gereken biri. 

Ailenin merkezindeki isim ya da dizinin yoğunlaştığı kahraman değil. O, dizinin yaratıcıları için ahlaki hesaplaşmanın, vicdan sorgulamasının yansıması. Lisa, çoğu erkek olan dizi yaratıcılarının günah çıkartma aracı. 
O, dizi içinde entelektüel söylemin temsilcisi. Sınıf, cinsiyet ve ırk ayrımına karşı olanların sözcüsü... Gerçekten de The Simpsons ’m beyazlar, Afrikalı Amerikalılar ve Latin Amerikalılar tarafından ortak olarak sevilen az sayıda yapım¬ dan biri olmasında en etkili kişi. 








DR. CHRIS TÜRK, YENİ TELEFON 
NUMARASINI AÇIKLADI. İLGİNÇ 
OLAN, SENARYODAKİ NUMARA 
GERÇEK VE TELEFON, DİZİ 
SETİNDE DURUYOR 


Scrubs’m ABD’de yayınlanan son bölümlerinin birinde dikkatli izleyiciler Donald Faison tarafından canlandırılan Dr. Chris Türk’ün cep telefonu numarasını 1(916) CALL-TURK olarak değiştirdiğini öğrendi. 

Genellikle TV ve sinema filmlerinde kullanılan telefon numaralarının gerçekte karşılığı olmadığı için çoğu izleyici bu ayrıntı üzerinde durmadı tabii ki. 

Oysa durum bu kez farklı. Telefon numarası gerçek ve daha da ilginci, söz konusu telefon Scrubs’m çekimlerinin yapıldığı sette duruyor. Telefonun telesekreterinde de Dr. Chris Türk’ün (Donald Faison) sesinden bir mesaj bulunuyor. 


1 (916) CALL TÜRK 

Sanılmasın ki hep telesekreter çıkıyor... 
Oyuncular, yönetmenler, yazarlar ve ekibin kalanı... Eğer o an için telefonun yakınında biri varsa telefonu açıp, konuşuyor ve şansınız varsa sevdiğiniz bir oyuncuyla konuşma şansı yakalıyorsunuz... 

Diyelim ki telesekretere mesaj bıraktınız... 

Sonra ne mi oluyor? 

Zach Braff, son filmi Garderı State üzerine hazırladığı internet sitesinde Dr. Chris Türk’ün telefon numarasından şöyle söz ediyor: 

“1 (916) CALL TÜRK’Ü çok sayıda hayranımız aramış, hepinize çok teşekkürler. Hatta genç bir hayranı mız, benim onun adına sevgilisine evlenme teklifinde Bulunmamı istemiş (dizideki karakterim olarak tabii ki). Ben de bu ricayı kıramadım ve evlenme teklifini yaptım. Komik olan karşımdaki kız ‘Aman Tanrım! 
Evet! Evet! Evet!’ gibi bir tepki verdi. Umarım doğru sözcükleri seçebilmişimdir; aksi takdirde şu an teknik olarak nişanlıyım demektir.” 




VVITHOUT A TRACE 

SAMANTHA SPADE TV'NİN EN GÜZEL VE ZARİF AJANLARINDAN BİRİ. PEKİ YA POPPY MONTGOMERY? ONUN AĞZININ ÇOK BOZUK OLDUĞUNU VE ÇIPLAK YÜZMEYİ SEVDİĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? 


Herhangi bir polise “Ben dizide bir FBI ajanıyım” diyerek yediğiniz cezalardan kurtulmayı denediğiniz oldu ıııu? 

Bir kez bir cezadan yırttım, ama hemen ertesinde bir başkasından yırtmak için elimden geleni yapmış olsam da sonucu değiştiremedim. Epey üzülmüştüm. “Nasıl olur” diye söyleniyordum; çünkü ilk kez işe yaradığında bunun hep böyle süreceğini düşünmüştüm. 

Dizi için hazırlık yaparken gerçek bir silah kullandığınızda çok korktuğunuz doğru mu? 

Silahı ateşlemekten korkmadım. Bununla ilgili bir sorunum yoktu. Onun gücüydü beni korkutan. 
Elinizde gerçekten tehlikeli bir silah var. Birisini öl-, dürebileceğinizi bilmek korku verici. 

Çılgın tarafınızdan söz eder misiniz? 

Benim çılgınlığım daha çok 18 yaşındayken uçağa atlayıp tek başıma Florida’ya gitmek ya da 16 
yaşındayken sevgilimle birlikte Bali’ye kaçmak gibi şeyler... “Barın üstünde dans ediyordum, eteğimi çıkarttım...vs” gibi çılgınlık hikayelerim yok. Bunlar bana göre şeyler değil. Ben daha çok anlık, hesapsızca gelişen olaylara atlamayı seviyorum. Korkak 


biri de değilim. Bu yüzden insanlar “Bu yaptığın çok çılgıncavdı” dediğinde onlarla aynı fikirde olmuyorum. 

Hakkınızda biraz daha ipucu verir misiniz? 

Evimde bir yüzme havuzum var ve çıplak yüzmeyi seviyorum. Çıplaklıkla ilgili bir derdim yok. Çevrede çıplak yürümeyi umursamıyorum. Avustralya plajlarında büyüdüm. Orada herkes çıplak güneşlenir. Üstsüz dolaşabilirsiniz. İnsanlar bu durumu hiç umursamaz. Tori Spelling ile yatakta çıplak bir sahne çekmem gerekene kadar sorun yoktu... O zaman korktum; çünkü “Tanrım umarım sırtüstü yattığımda göğüslerim kolumun altına kadar sarkmaz umarım” diye düşündüm. 

Aynı zamanda ağzına biber sürülmesi gereken biri olduğunuzu duyduk. 

Bir gemici gibi konuşabilirim. Erkekler kamyon şoförleri gibi konuştuklarında onlarla rahatlıkla aşık atabilirim. Bu tür sohbetlerden asla utanmıyorum. Bence bir akşam yemeğinde birinin çıkıp da ilgisiz, münasebetsiz bir hikaye anlatması çok komik oluyor. Ben bu durumlarda gülmekten sandalyeden düşenlerden biriyim. 





"SİLAHI ATEŞLEMEKTEN KORKMADIM. 
BUNUNLA İLGİLİ BİR SORUNUM YOKTU. 
ONUN GÜCÜYDÜ BENİ KORKUTAN," 
POPPY MONTGOMERY 







CNBC-e 


BMİBBI 20:00 THE KING OF QUEENS 120:30 EVERYBODY LOVES RAYMOND 121:00 THE O.C. | 



THE KING OF OUEENS 


ABD’de 1996 yılından bu yana stand up gösterileri yapan Patton Oswalt, aralarında Late Night with Conan O’Brien, Seinfeld ve NewsRadio da bulunan çok sayıda şov ve diziye de konuk oyuncu olarak katıldı. Üretkenliğine karşın çok popüler bir isim olmayı başaramaması ise eğlence dünyasının azizliği ile açıklanabilse gerek... Aşağıdaki ‘chat’ röportaj, ona dair internette bulunan az sayıda veriden biri. 

Kariyerinize 1089’da stand up performanslarıyla başladığınızı okuduk... 

1989’un yazıydı. 1089’da vebadan ölmemek için çaba harcıyordum. 

Yazım hatası oldu, özür dileriz. Bir süre de Conan O'Briens 
Late Night Shouı’da göründünüz. Başlarda izleyici karşısına çıktığınızda ne hissettiğinizi anla- 


THE KING OF OUEENS 
DOUG, CARRIE VE 
HUYSUZ İHTİYAR 
ARTHUR'DAN İBARET 
DEĞİL. DOUG'IN İKİ 
'KANKASI' DA ONLAR 
KADAR ETKİLİ... 
SPENCE OLCHIN'İ 
CANLANDIRAN PATTON 
OSVVALT ONLARDAN BİRİ 


larla birlikte neler değişti? 

ilkinde korktum, fakat sonra her gece yapmaya başlayınca korkudan umursamamaya doğru bir değişim oldu. Umursamadığınız zaman daha iyi iş çıkartıyorsunuz. 

Çoğumuz sizi stand up yaparken görmedik. ABD dışında sizi görmenin tek yolu sitcom. Sahnede King of Queens’tekinden farklı bir komedi anlayışınız mı 

Kendi şovumu kendim yazmaya başladığımdan beri King of Queens 'ten oldukça farklı bir tarzım var. King of Queens ’te bir senaryo söz konusu. Spesifik örnek veremem; ama çok farklı olduğunu söylemeliyim. 

Spence Olchin karakterini canlandırmaya nasıl başladınız? 
Diziden nasıl haberiniz oldu ve kez senaryoyu okuduğunuzda tepkiniz ne oldu? Ekip olarak bu başarıyı bekliyor muydunuz? 

Dizinin yapımcıları ABD’de yaptığım yarım saatlik bir işi görmüşler ve beni arayıp bir deneme çekimine davet ettiler. Ben de gittim. Sanırım ilk bölümdü, yani pilot bölüm ve harikaydı. 
Sitcom konusunda tecrübem olmadığı için iyi ya da kötü geçtiğine dair bir fikrim yoktu deneme çekiminin. Dizideki herkes çok pozitifti. 

Biraz setten söz eder misiniz? 

Çok huzurlu bir atmosfer var. 
Yıldız kaprislerinden eser yok. 
Hoş yani. 

Sizce The King of Queens ’in daha kaç sezon devam etmesini bekleyebiliriz? 

Bilemiyorum... Elli? 






EVERYBODY LOVES 

RAYMOND 


SADECE BİR SEZONDA 50 MİLYON DOLAR KAZANAN BİR TV YILDIZI O! YENİ BÖLÜMLERİ ÇEKİLMEYECEĞİ SÖYLENEN EVERYBODY LOVES RAYMOND İSE SES GETİREN İŞLERİNDEN SADECE BİRİ 


Ray Romano, bir sezonda 50 milyon dolar kazanan bir TV yıldızı için hayatın hiç de rutin olmadığını söylüyor. 16 yıllık eşi Anna ile dört çocukları olan Romano, evde çocuklar için normal bir hayat kurmaya çalıştıklarını söylese de ekliyor: “Ama sonuçta başka çocukların asla ulaşamayacağı seçenekler var önlerinde...” İşte Romano’nun hayatı: 

TV’ye iş yapmaktan, bu diziyi yapmaktan yorulduğunuz oluyor mu? 

Bundan yorulmaz insan. Aynı karakteri defalarca canlandırmak reddedilebilecek bir ‘sorun’ değil. Fakat hâlâ takdir edilen bir iş çıkartmak gerçekten de sihirli bir durum. Bunca yıldan sonra izleyiciler üzerinde hâlâ bir etki bırakabiliyor olmak ise sık rastlanan bir durum değil. 

Televizyon tarihinde en çok kazanan oyunculardan biri olmak nasıl bir duygu? 

Çocuklarım bunu Guinness Rekor- 


talepleri olduğunu bilmemi istediler. 

Çocuklarınızın yaşamının ‘normal’ kalmasını nasıl sağlıyorsunuz? 

Çocuklarınızın eğitimini yanlışın doğruya dönüşmesi yönünde verirsiniz. Yapabileceğiniz tek şey budur; ama benim çocuklarım farklı. Onlar galalara gidiyor, kırmızı halılarda yürüyor ve büyük yıldızlarla tanışıyorlar. Küçük, gerçek Hammerlar kullanıyorlar... Şaka yapıyorum! 

Şarkı söyleyebiliyor musunuz? 

Hayır. Eğer bir dilek dileme şansım olsaydı, şarkı söyleyebilmek olurdu. 

Romantik biri misiniz? 

içimde bunu hissediyorum; ama duyguları açığa vurmak çok güç. 

Eğer babam beni bir kere olsun kucaklamış olsaydı bu sektörde olamazdım. 




MBBFaİ 20:00 THE KING OF QUEENS 120:30 EVERYBODY LOVES RAYMOND [21:00 THE O.C. [ 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THE O.C. TARZI 

ABD'DE HIZLA BÜYÜYEN THE O.C. ÇILGINLIĞI YENİ BİR BOYUT KAZANDI. RYAN'IN BENZERLERİ DEĞİL BELKİ; AMA MARISSA'NIN BENZERLERİ, İNTERNETİN BAŞINA OTURUYOR VE AZ ÖNCE DİZİDE GÖRDÜĞÜ KIYAFETİN AYNISINI SİPARİŞ EDEBİLİYOR 


Televizyon dizileri tarihinde bazıları vardır ki, yayınlandıkları dönemin kültür hayatına bıraktıkları etki senaryonun ötesine geçer. İzleyici bütünleşmek istediği karakteri gerçek yaşamında taklide yönelir. 
70’lerde Hanedan ve Dallas, 80’lerde Miami Vice ve 90’larda Beverly Hills, 90210 gibi. 

İşte The O.C. bu akımın son üyesi. 

Miami Vice’ın dedektifi Don Johnson’m tişört üzerine giydiği soluk renkli ceketten bu yana moda oldukça değişti. Hanedan dizisinde alıştığımız tek renkli elbiseleri giyen kim kaldı? Ya Kara Şimşek Hasselhoff’un dökümlü siyah ceketi? 


kıyafetler, o markanın kendi sitesine link verilerek satılıyor. Marissa’nın giydiği beyaz Calvin Klein bikiniyi beğenen izleyici, internetten siteye giriyor, lin¬ ki takip ederek CK sitesinden alışverişini yapıyor. 

KİM HANGİ ELBİSEYİ GİYECEK? 

Dizi tasarım ekibi Beverly Hills’teki markaları tarıyor ve haftada altmıştan fazla kıyafet alarak bunları eşleştiriyor. Haliyle markalar en güzel tasarımlarını The O.C. ile paylaşıyor. Bunların önemli bir kıs¬ mı henüz satışa çıkmamış ‘gelecek sezonun malları’. 
Bu yöntemle yapım ekibi diziyi sürekli olarak mev- 



Devir değişti, gençler renkli, canlı, vücut hatlarını cesurca ortaya seren, ‘serin’ giysileri tercih ediyor. 
Ayrıca, okyanus kıyısında başka ne giyilebilir ki? 

MODA: MARISSA'NIN BİKİNİSİ 
ABD’de birinci sezonun ardından The O.C., TV- izleyici etkileşimi ekseninde bir devrim yarattı. Karakterlerin dizide giydikleri kıyafetler, dizinin internet sitesinden satışa çıkıyor. Dizi, hayranlarından bir de tüketici kitlesi yarattı. Karakterlerin giydiği 


cut modanın önünde tutuyor. Haliyle The O.C. severler, internete hücum ediyor. 

HER SAHNEDE DEĞİŞİK MARKA 

Okula Chanel çantayla giden Marissa gibi, The O.C. izleyicileri de, sonuçta çevrelerine göre biraz ‘tiki’leşiyor. Marissa’nın bir dizide giydiği kıyafet diğerinden farklı oluyor, ama yapım ekibi sahne geçişlerinde son derece dikkatli. Örneğin Marissa okula giderken de okuldan dönerken de aynı ayakkabıyı 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giyiyor. Ancak eve gelip dışarı çıkacaksa bir bakıyorsunuz, üstünü değiştirmiş. Bu arada da izleyici bluzu beğendiyse internetten bir klik, bluz 24 saatte kapıda. 

ANNESİNE BAK... 

Dizideki orta yaşlılar da modayı takip ediyor. Kimilerine göre, gençler yaşlarına göre biraz ‘şık’ giyinir¬ ken, karakterlerin anneleri son derece seksi olmaya, genç görünmeye önem veriyor. Hatta, kızlarından bile... Örneğin, Marissa’nm annesi Julie Cooper bu konuda adı mutlaka amılması gereken bir ‘orta yaş güzeli’. 

SİSTEM NASIL İŞLİYOR? 

Önce www.theocshow.com/theocfashion.htm adresinden internete giriyorsunuz. Sitede son bölümde karakterlerin giydiği kıyafetler ‘bölüm bölüm’ sıralanıyor. Kıyafetlere tıklayarak, ürünü satan esas siteye gidiliyor. Bu genel bir alışveriş sitesi de olabiliyor, kıyafetin ait olduğu markanın kendi sitesi de... 

Kıyafetler, bölüm yayınlandıktan sonra siteye konuyor ve internet sitesinde dizideki bölüm sırasına göre gruuplandırılıyor. “Marissa’nm 23’üncü bölümde giy¬ 



diği elbiseyi istiyorum” diyen izleyici önce o bölüme gidiyor, daha sonra beden ve boy bilgileri giriliyor... 
Tabii bir de kredi kartı numarası! 

Bütün bunlar sıradan bir internet alışverişi gibi görünebilir, ama değil! Haberlere göre ABD’de gençler artık The O.C. bölümü bittiğinde televizyonun başından kalkıp internetin başına oturmaya başladı. Üstelik, satın alınan kıyafetin, göründüğü dizi bölümü unutulma¬ dan satın alınması ve giyilmesi gibi de bir ‘raconu’ varmış bu yeni nesil modanın... 








h er cumartesi / pazar 
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SEINFELD 


'HİÇBİR ŞEY HAKKINDA' OLABİLİR; AMA SEINFELD ASLA BASİT BİR DİZİ DEĞİL... HAYRANLARI, REPLİK REPLİK TARADIKLARI DİZİDEN BİR EFSANE YARATTTI. İŞTE SEINFELD ÜZERİNE AYRINTILAR... 


• Frank Costanza iki farklı oyuncu tarafından canlandırıldı: John Randolph ve Jerry Stiller. 

• George'un gerçek karısı Seinfeld’ in finalinde rol aldı. (Mahkeme salonundakilerden biriydi.) 

• Yüzü görünmeyen karakter George Steinbrenner’i seslendiren, yapımcı Larry David’di. 

• Michael (Kramer) Married With Children denemelerine katıldı ve az daha Al Bundy oluyordu. 

• Soup Nazi'nin yeri New York’ta 55. ve 8. caddelerin köşesindedir. 

• Kramer karakterinin adı, ilk bölüm The Seinfeld Chronicles’âe Kessler’di. 

• Morty Seinfeld karakteri hep Bamey Martin tarafından canlandırıldı. Bir ı nayla: İkinci bölümde Morty’yi Phil Bruns oynadı. 

• Kenny Kramer adında gerçek bir W Kramer var. Larry David’in komşusu olan Kramer, en az ilham verdiği karakter kadar garip biri. 

• Jerry günde altı kez g gara yapar. 

• George'u yaptığı ilk emlakçilikti. 


5 OCAK, 20:00 DE CNBC-e DE 
Yıllar süren beklenti, sonunda (yılbaşı gecesi CNBC-e’de de izlediğimiz) The Seinfeld Story ile bir nebze karşılığını buldu. Yeni bölümler çekiliyor değil; ama bizzat Jerry Seinfeld tarafından sunulan 

- ve kült dizinin tarihini anlatan bu 

özel yapım yine de heyecan verici. 
Ocak’ta tekrar CNBC-e’de. 
‘Kaçırmayın” deriz, bir daha ne zanan buluşurlar hiç belli olmaz... 


• Kramer'in taze meyve golf takıntıları var. 

• Jerry Seinfeld (karakteri) dizi boyunca tam 34 
bin 275 dolar parasını çeşitli şekillerde kaybetti. 
(Kaybettiklerinin arasında bir TV, bir teyp, Paris’e iki uçak bileti, bir BMW otomobil de bulunuyor.) 

• Elaine'in ilk işi yayıncılıktı. 

• Elaine ilk işi olan Pendant Yayıncılık’ın batmasına neden olan kişidir. 

• Kramer, The Alternate Side adlı bölümde bir Woddy Ailen filminde rol aldı. Tek repliği “Bu tuzlu krakerler beni susatıyor”du. 

• Elaine’in St. Louis’de bir kız kardeşi, Dallas’ta Lee 
Harvey Oswald’la birlikte çalışan bir de 


Seinfeld 

story 


ı • Jerry sadece düğmeli patolonlar giyer. 
• George ve Jerry 
JFK Lisesi’nde tanıştılar. George bir halata manırken Jerry’nin kafasına düştü. 

• George, bir köpek dışında hiç kimseye hiçbir zaman “Seni seviyorum” diyememiştir. 

R • Jerry kotlarını 32 bedenden 31 bedene daralt- 

Jerry'nin Süper- 
’e karşı hastalık dereumSt m cesinde bir tutkusu var. 

® Dizinin ilk bölümünün ı ilk repliği ile final bölümün son repliği aynıdır. 

• Jerry Seinfeld’in belalısı 
Nevvman’m dizide ilk kez ortaya çıktığı bölümün adı The Suicide’ dır, yani 
‘İntihar’. 







23 OCAK 


Angels 

INAMERIC, 


YILIN EN ÇOK KONUŞULAN DİZİSİNİ 
TEKRAR İZLEME ŞANSM n EMMY 
ÖDÜLLÜ ^ğİĞELS İN AMERICA PAZAR GEÇE^ff#2jI)TE EKRANDA 


Emmy Ödül Töreni’nde aday gösterildiği yaratıcılık dalları¬ nın tamamında ödiil kazanmayı başardığında, aslında zaten uzun süredir hakkında konuşuluyordu. Mike Nichols'ın yönettiği altı bölümlük mini dizinin gündemde olması için o kadar çok neden vardı ki... Örneğin konusu: YıM 985, Ronald Reagan Beyaz Saray’da ve ABD'de yaşayan eşcinseller hem tutucu politikacılarla, hem de gün geçtikçe daha sıkjigörülmeye başlanan AIDS hastalığı ile uğraşmakta... 

Angels In America’mn öyküsü içinde hedtürlü insanlık durumuyla karşılaşıyoruz. Hastalandığı için sev«i|isini terk edenler, gerçekten çok, düşte yaşayanlar, politika, i (Bet, pişmanlık... 

Angels in America’ nın kadrosu da çok öBıli oyunculardan oluşuyor: Emma Thompson, Justin Kirk, Beımıenkman, Mary-Louise Parker, Jcffrey Wright, Patrick Wilsoîl Ama iki oyuncu var ki onlarm adlarını en azından birer ]fito daha büyük yazmalı: Al Pacino ve Meryl Streep. Birçok ■temaseverin gözünde yaşayan en önemli erkek ve kadın oyunmar! 

Üstelik bunca yıllık kariyerlerinde ilk kez a#i sette buluşuyorlar. Bir ilk de dev oyuncu Al Pacino’mın bir TV yapımı için kamera . 




PAZAR 


20:00 ANG 


21:00 THE X-FILES 22:00 24 23:00 ANGELS İN AMERICA 



ANGEL 


FİNALE KISA SÜRE KALDI, ANGEL 
BİTİYOR; AMA FAN'LARI GİDİŞİNİ 
ASLA SESSİZCE İZLEMEDİ 


Angel’ı Kurtar ekibinin dizinin sona erdirilmemesi için yaptıklarına gelince... 

• Kasasında ‘Angel’ı cehenneme kadar takip edeceğiz... ya da bir başka kanala!’ yazılı kapalı bir ffi kamyonla Warner Brothers başta olmak üzere çeşitli stüdyolara gittiler, şehir merkezlerinde dolaştılar. 
• Paketinde ‘Save Angel’ yazan iki bin çukulatayı WB Stüdyolarına gönderdiler. 

• Dergi ve gazetelere paralı ilanlar vererek An- 

H ın’larım destek olmaya davet ettiler. 

• 31 Mart’ta Los Angeles’ta toplanacaklarına dair yerel gazetelere ilan verdiler (solda) ve duyurdukları tarihte protesto gösterisi yaptılar. 

• Oyuncu ve yapımcı ekibe her 
Çarşamba günü çiçek gönderdiler. 


Angel hayranları, sona ereceği açıklanan (ve artık sona ermiş bulunan) dizilerini kurtarmak adına örnek bir mücadele verdi. Herkesi şaşırtacak bir güce ulaşan Angel hayranları ‘Save Angel / Angel’ı Kurtar’ sloganıyla çıktıkları yolda çekimlerin sürmesini sağlayamadı; ama kusursuz organizasyonları ve ciddi finans birikimleriyle ‘fan’ kavramının yeniden değerlendirilmesini sağladılar. 

Son sezonunu izlediğimiz. Şubat ayında bitecek dizinin yeni bölümleri çekilmiyor. Yani fan’lar kaybetti; ama yaptıkları açıkla- */ 

malara bakılırsa vazgeçmeye niyetleri yf ) 

yok. Zaten dizinin devam etmeyece- ((•* / / 

ğine ikna oldukları andan itibaren |T | de Angel 'm aynı ekiple bir sinema j 

filmi olarak çekilmesini istiyorlar. 


THE X-FILES 

THE X-FILES'\N TÜM DÜNYADA HAYRANLARI, HAYRANLARININ DA DİZİ İÇİN YAPTIKLARI SİTELER VAR. WWW.THEXFILES-TR.NET ADRESİNDE DE TÜRKÇE İÇERİKLİ ZENGİN BİR THEX-FILES SİTESİ BULUNUYOR 



RABID SHIPPER: Shipper’lığı hırs haline getiren philelar. Diziye saplantı derecesinde bağlıdırlar. 
Olumsuz eleştirilere gelemezler. 

REALMERS: Chris Carter’m yapımcılığını üstlendiği diğer bir dizi olan Harsh Realm’m hayranları. 

SCULLYST: Favori karakteri Scully olanlar. 

SHIPHAP: Bu philelar kesinlikle Mulder ve Scully arasında romantik bir ilişkiye taraftar değil; ancak aralarındaki romantik gerilimin dizinin konusunu gölgede bırakacağını düşündükleri için Mulder ve Scully’nin ‘yatağa, girmesini’ ve bu gerilimin sona ermesini istiyorlar. 

SNOWDEN: The X-Files ’ m ana bestecisi Mark Snow’un hayranları. 


The X Fileş dizisinin hayranlarına X-Phile deniyor. X-Philelar’ın öncelikle Shipperlar ve NoRomolar omak üzere iki ana kategoriye ayrıldığını vurgulayan www.thexfile-tr.net ’ ten alt kategorileri kısaltarak aktarıp, ayrıntılı araştırmayı siz X-Phile’lara bırakıyoruz. 


PHILE KATEGORİLERİ 

BAMMER: Scully’nin, Mulder dışında herhangi biriyle birlikte olması gerektiğini düşünen philelar. 

FENCER (FENCESITTER): Shipper ve NoRomo olmayan philelar. Sıklıkla Mulder ve Scully dışında¬ ki karakterlerle ilgilendikleri gözlemlenir. 

FINISHIPPER: Scully ve Mulder’ın finalde ya da filmde bir araya gelmesi gerektiğini savunanlar. 

FRICKER: Scully ve Lone Gunmen üyesi Melvin Frohike arasında bir şeyler olmasını umut edenler. 

GRIPPER: Mulder’m kimseyle birlikte olmasını istemeyenler... 

GUNNER: Lone Gunmen fanları. 

INTELLI SHIPPER: Mulder ve Scully arasında romantizmin zaman içinde doğal ve mantıklı bir şekilde geliştiğine inanırlar. The X Fileş’ ta işlenen konuların Mulder ve Scully arasındaki ilişkiden daha önemli olması gerektiğini düşünüyorlar. 

MORSOR: (Mulder/Other, Scully/Other Society) Mulder ve Scully’nin birlikte değil başkalarıyla olması gerektiğine inanırlar. 

MULDERIST: Favori karakteri Mulder olanlar. 

NOROMO (NO ROMANCE) Mulder ve Scully arasında kesinlikle romantik bir ilişki istemeyenler. 
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DİZİLER 




JACK BAUER, 24'ÜN KUŞKUSUZ EN ÖNEMLİ KARAKTERİ; AMA İKİNCİ SEZONDAKİ ÇIKIŞIYLA BİR KAHRAMAN DAHA VAR 24 SAATLİK MACERANIN İÇİNDE: CARLOS BERNARD'IN PERFORMANSIYLA, TONY ALMEDIA! 



Dizi çekimleri sürerken nelerle karşılaşacağınızı biliyor muydunuz? 

Bu sektörde bunu ancak sette çekimler başladığında öğrenebilirsiniz; ancak o zaman hâlâ dizinin kadrosunda olduğunuza inanabilirsiniz. 
Ben her sezon başında yeni bir film yapıyor gibi düşünüyorum; sezon bittiğinde sona eren bir film... Bu, o an için daha iyi konsantre olmamı, daha zevkle çalışmamı sağlıyor. 

Tony Almedia karakterini canlandırmak heyecanlandırdı mı sizi? 

Evet, gerçekten harikaydı. Bu dizide çalışma¬ nın en eğlenceli yanlarından biri de karakterlerin gösterdiği gelişim. Benim için işin eğlenceli bir yönü de sezonlar arasındaki boşluklarda karakterimin ne yapıyor olabileceğini değerlendirmek. 
‘Tony’nin hayatında neler oluyor, sezon sonundaki duruma göre şu anda nerede olabilir?’ gibi... Bu, hayal gücünüzü harekete geçiriyor. 

Üç sezonun ardından artık Tony olmak daha mı kolay? 

İlk günden itibaren yaklaşımım şöyleydi: Hikayenin sonunda ne olacağını bilmiyorsun. Bir karakter iyi adam mı kötü adam mı olacak tahmin edemiyorsun. Her ihtimali düşünerek maktan keyif aldım. En ufacık bir korku leyicinin kafasını karıştırmaya yeterdi, garip bir bakışla bile olabilir, ğini göz önünde tutup hep daha 


Tony’nin hâlâ kötü bir adama dönüşme ihtimali var mı? 

Bence evet. Demek istediğim, herkes dönüşebilir. ilk sezondan bu yana hâlâ ikinci bölümde öldürülen Walsh karakterinin ‘kötü adam’ olarak dönmesini bekliyorum örneğin. 
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FAQ* 

SOUTH 

PARK 

SOUTH PARK 23 OCAKTAN 
İTİBAREN YENİ BÖLÜMLERİYLE 
EKRANDA. DİZİNİN SİTESİNDE 
YER ALAN *SIK SORULAN 
SORULAR'DAN BİR SEÇKİ YAPTIK 


Yayma başladığı ilk günden bu yana ayrıcalıklı bir izleyici kitlesine hitap eden tuhaf çizgi dizi South Park kara mizahın sınırlarında dolaşmayı sevenler için gerçek bir maden. Çocuklardan ziyade yetişkinlere yönelik bir çizgi film olan South Park ’m yeni bölümleri Ocak ayından itibaren CNBC-e ekranlarında izleyici ile buluşacak. 

Yeni bölümlerin başlamasını fırsat bilerek ve bir tür ‘hatırlatma’ kabilinden bu ay size South Park ile ilgili ‘sık sorulan sorulardan’ (FAQ: yani Frequently Asked Questions) bir derleme yaptık. 

Yanıtlar South Park yapımcıları tarafından verilmiş. Uyaralım: Tuhaf sorular ve cevaplar var. 
Kimbilir, belki sizin aklınızdaki bazı sorulara da yanıt bulmuş oluruz böylece. 

Stan, Kyle, Cartman ve Butters’m seslerinin öyle tuhaf çıkması için ne yapıyorlar? Bir bilgisayardan geçirip mix’leniyor mu, yoksa Matt ve Trey gerçekten o sesleri mi çıkartıyor? 

Matt ve Trey o derece yetenekliler işte; ama tabii elektronik arkadaşlardan da biraz yardım alıyorlar. 

Matt ve Trey’in Kanada’ya karşı bir düşmalığı mı var? ‘Christmas In Canada’ bölümünü seyrettim ve şunu söyleyebilirim, hiçbir şey bildikleri yok. Aralık ayında çiçekler ve yeşil çimenler olacak şey mi? 

Bir kez olsun The Wizard OfOz’u seyrettiniz mi? 

Dizide yeni bir otobüs şoförü olacak mı? 

Evet, sanırım böyle birine ihtiyacımız var. Sizin otobüs ehliyetiniz var mı? 


South Park Pinball oyununu nereden bulabilirim? 
Lütfen EBAY demeyin! 

Aslına bakarsanız bizim internet sitemizde oynayabilirsiniz. (www.southparkstudios.com/games ) Kenny’nin kardeşinin adı nedir? 

Kevin. 

Bazen Matt ve Trey’i birbirine karıştırıyorum. 
İkisini ayırt edebilmenin kolay bir yolu var mı? 
Gözlük. 

Butters eşcinsel mi? 

Tabii ki değil. Bir kız arkadaşı var ama Michigan’da yaşadığı için fazla görüşemiyorlar. 

Cartman hiç zayıflayacak mı? 
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YtNI SLZÜN dULUMLcHI 
South Park, yeni sezon bölümleriyle alıştığınız gün ve saatte CNBC-e’de. 

8. sezonun ilk bölümü Good Times With Weapons ’da çete elemanları birer Ninja savaşçısına dönüşecek, işte yepyeni bölümde South Park ‘sakinlerinin’ geçirdiği dönüşüm: 

Stan’i Sharuhachi, Kyle’ı Bunraku, Cartman’ı Bullrog, Craig’i Ginza ve Token’i Black Jakoo adlı birer savaşçı olarak izleyeceğiz. 
Kullanacakları silahlan, niçin savaşmak zorunda kaldıklarını ve hikayeyi Pazar gününe bırakıyoruz. Ne de olsa yepyeni bölümler! 


Hahahahahaha. 

Neden Kenny hep ölüyor? Neden Matt ve Trey sürekli ona eziyet çektiriyorlar da Cartman ya da Kyle’a ilişmiyorlar? 

Çünkü Kenny fakir. 

Mikrodalga firma su koyarsam patlar mı? 

Şöyle yapalım; ben evde bunu bir test edeyim. 
Eğer cevap alamazsan neden olduğunu anlarsın. 
Trey telefonlara nasıl cevap veriyor? 

Trey telefonlara cevap vermez. O iş için Oompa Loompalar var. 

Marco! 

Polo! 
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İZGİ DİZİ 



-4 RUGRATS 

her pazartesi 18:00 / pazar 09:00 Çocukluklarını izlediğimiz Tommy, Chuckie, Phil ve Lil’in büyümüş hallerini merak ediyorsanız, Ali Grovvn Up’ı da kaçırmayın. 

-4 CAT DOG 

her pazartesi 18:30 / pazar 09:30 
Tek bedende iki hayvan... Üstelik biri kedi, diğeri köpek! Yan yana gelmesi zor gibi görünse de onlar her saniye birlikteler. 


TAZE KAHRAMANLARLA YEN! 
NICKELODEON DİZİLERİ BAŞLADI 
HAFTA İÇİ 18:00-18:30'DA, 
TEKRARLARI HAFTA SONLARI 
09:00-12:00 ARASINDA 

■4 AS TOLD BY GINGER 

her çarşamba 18:00 / cumartesi 09:00 Ginger bir yanda okuldaki süslü kızlarla birlikte olmaak istiyor, diğer yandan mahalledeki arkadaşlarıyla... 

■4 HEY ARNOLD 

her çarşamba 18:30 / pazar 10:00 Sokakları çok iyi tanıyan Arnold tam bir hayalperest, en yakın arkadaşı Gerald ile birlikte dolaşıyor. 

«4 THE ANGRY BEAVERS 

her perşembe 18:00 / cumartesi 10:30 
İki kardeş kunduz... Kardeş kardeş geçindiklerini sanmayın sakın. Günün her dakikası faaliyette birer bomba gibiler. 

-4 ROCKO’S MODERN LIFE 

her perşembe 18:30 / cumartesi 11:30 Rocko, Avustralya’dan Amerika’ya gelmiş ufak bir göçmen kanguru. En yakın arkadaşları Heffer ve köpeği Spunky. 

■4 ALL GROVVN UP 

her cuma 18:00 / cumartesi 10:00 
Rugrats ekibi tam 10 yaş birden büyüdü. 
Aralarında artık bebek yok. Nsıl birer genç olduklarını görmek için TV karşısına geçince şaşırmayın, Angelica hala orada! 


■4 VVILD THORNBERRYS 

her sah 18:00 / cumartesi 09:30 Thornberryler garip bir aile. Dünyayı dolaşıyorlar. 12 yaşındaki kızlarıı Eliza ise hayvanlarla konuşmayı biliyor. 

■4 SPONGEBOB 

her salı 18:30 / cumartesi-pazar 11:00 Bikini Bottom adlı deniz altındaki evinde yaşayan SpongeBob, bu dünyanın en neşeli yaratığı... 
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■4 JIMMY NEUTRON 

her cuma 18:30 / pazar 10:30 



O bir dahi! Sürekli yeni icatları var. 
Rerkli buluşları yüzünden başı derde girmiyor da değil. 
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DÜNYA EKONOMİK FORUMU 
DAVOS ZİRVESİ 
26-30 OCAK 2005 


DAVOS ZİRVESİ'NİN BU YIL ANA TEMASI 'ZOR KARARLARDA 


SORUMLULUK ALMAK'. ZİRVEYİ CNBC-e EKONOMİ KUŞAĞI'NDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ. 


Dünya 2005 yılını, küresel gündemi meşgul eden birçok sorunla karşılıyor. Ekonomik dengesizlik, yoksulluk ve iklim değişiklikleri bu sorunlardan sadece birkaçı. Sözü geçen sorunlarda nasıl ve hangi içerikte sorumluluk alınacağı, Dünya Ekonomik Forumu’nun bu yılki toplantılarının ana temasını oluşturuyor. 

• Küresel ve bölgesel istikrara erişmek 

• Ekonomik büyümeyi sağlamak 

• Bilgiyi insanlık için yararlı hale getirmek 

• Büyük ortaklığı (Great Company) oluşturmak 

• Belirsizliği idare etmek 


• Küresel ve yerel dengeyi sağlamak 

• Küresel vatandaşlığa ulaşmak 

Oturumlar, kolektif zeka ve güçlü karar merkezi oluşturmayı hedefliyor. Dünya liderlerinin, uluslararası şirket yöneticilerinin ve uzmanların bir araya geleceği oturumlar -sadece bir tartışma ortamı olmaktan öte- daha iyi bir dünya için çözümlerin üretileceği platformlar olacak. 

Sonuçta ortaya çıkacak çözüm önerileri, dünyanın en önemli ve acil sorunlarının giderilmesinde ne kadar rol oynayacak bunu zaman gösterecek; ama küreselleşme yandaşlarının toplantı salonlarında, karşıtlarının ise sokaklarda buluşacağı zirvenin yeni bir gündem yaratacağı kesin. 
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2004 EN-İYİLER 


BİNDEN FAZLA RADYO EKSEN DİNLEYCİSİNİN, İNTERNET SİTEMİZ WWW.RADIOEKSEN.COM'DA YAPTIĞI OYLAMA SONUCU 2004'ÜN EN İYİLERİ BELİRLENDİ 


Radyo Eksen dinleyicilerinin 2004 yılı içinde piyasaya çıkan en iyi albüm, şarkı ve sanatçı kategorilerinde internet sitemiz www.radioeksen.com’da yaptıkları oylamanın sonuçlan belli oldu. 1000'den fazla Radyo Eksen dinleyicisinin katıldığı oylamada 
10 farklı kategorinin birincileri seçildi. Ankette yer 
alan kategoriler ve sonuçlar şöyle: 

EN İYİ KADIN SANATÇI 

Yıl sonunda kariyerinin son konserini verdiği haberi çıkan PJ Harvey’in son albümü Uh Huh Her, Robert Smith gibi birçok sanatçının da en sevdiği albümler arasında yer aldı. Eksen dinleyicilerinin En İyi Kadın Sanatçı kategorisinde birinci seçtiği isim de PJ Harvey oldu. 

EN İYİ ERKEK SANATÇI 

Yedi yıl aradan sonra çıkardığı albümü You Are 


The Quarry ile uzun süredir beklenen dönüşü yapan Morrissey aldığı oylarla En İyi Erkek Sanatçı kategorisinde bir numara oldu. 

EN İYİ SAHNE PERFORMANSI 

2004 yılı içinde İstanbul’da gerçekleşen Nick Ca- 
ve’in solo performansı gelen oylar doğrultusunda Eksen dinleyicilerinin en beğendiği konserdi. 

EN İYİ ALBÜM 

Franz Ferdinand ilk 45’liği Darts of Pleasure’ı geçen sene piyasaya sürdüğü zaman, benzerlerinden farklı bir platformda hızla yükseleceklerinin de sinyallerini vermişti. Toplulukla aynı adı taşıyan albüm aynı zamanda 2004’ün de en beğenilen albümü oldu. Franz Ferdinand, aynı ankette yer alan En İyi Grup ve En İyi Çıkış Yapan Grup ödüllerinin de sahibi. 









EN İYİ ŞARKI 

Irisb Bluod E?ıglish hlearf la yeni albümünü tanıtan Morrissey’in You Are The Quarry içinde en dikkat çeken şarkılarından biri Lct M e Kiss You idi. Nancy Sinatra’nın da yorumuyla sene içinde dinlediğimiz parça Eksen dinleyicilerinin bu yıl en beğendiği şarkı oldu. 

EN İYİ VİDEO 

Björk’iın hiçbir enstrüman kullanmadan, sadece insan sesleriyle müziğini yarattığı albümü Medu- la’nın 45’liklerinden Oceania' nın yönetmenliğini Lynn Fox’un yaptığı videosu ise bu yılın en beğenilen videosu oldu. 

EN İYİ BEST OF 

2004 yılı içinde yayınlanan toplama albümlerin 
fazlalığı ankette böyle bir kategorinin yer almasına neden oldu. Aralarından seçilen en iyisi ise Travis’in Singles’ lydı. 

EN İYİ COVER ALBÜM 

Yarışmanın son kategorisi En iyi Cover Albüm Ödülii’nün sahibi ise A Perfect Cirde’ın farklı sanatçı ve grupların şarkılarım yorumladığı eMOTI-VE albümü oldıı. 


R A D Y O ^ ^ 

0 KSEN96.2 



40 yıl önce - İngiltere televizyonlarında ilk defa 
Jimmy Saville'in sunduğu haftalık müzik listesi programı yayınlanmaya başladı. 

40 yıl önce - The Beatles, Jack Parr Shovv'da 
yayınlanan kısa klip ile ilk defa Amerika televizyonlarında görünmüş oldu. 

48 yıl önce - l\lew Order üyelerinden Bernard 
Summer doğdu. 

26 yıl önce - Sex Pistols ilk ve son Amerika 
turnesine çıktı. 

24 yıl önce - Paul McCartney, Japonya'da 'keyif 
verici madde' kullandığı gerekçesiyle tutuklandı. 
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HNE 




(Kuzeni Isabel’e aşık olan Ralph, onun özgür kalabilmesi adına yüklü bir miras sahibi olmasını sağlamıştır. Bundan haberi olmayan Isabel ise kısa bir süre sonra Osmond adında biriyle evlenmeye karar verir. Osmond, aslında Isabel’in Avrupa gezisi sırasında tanıştığı Madam Merle ile işbirliği yapan bir sahtekardır. 

Sahne, Isabel’in ahırda oturmuş kuzeni Ralph’in yanına gelmesiyle açılır.) 

ISABEL: Öğle yemeğine gelmedin. 

RALPH: Aç değilim. 

ISABEL: Yemek yemelisin. Havayla karın doymaz. 
RALPH: Seni tebrik etmeye fırsatım olmadı. 

(Isabel, birkaç adım atar, parmağındaki yüzüğe bakar.) 

ISABEL: Neden sessiz olduğunu merak ediyordum. 

(Ralph ayağa kalkar.) 

RALPH: Annemden duyduğumdan beri bu sürprizin etkisinden kurtulamadım. Kapana kısıldığını görmeyi beklediğim son kişi şendin. 

ISABEL: Buna neden kapana kısılmak dediğini me- 

(Ralph sözcükleri seçerken zorlanmaktadır.) 
RALPH: Çünkü kafese konacaksın. 

ISABEL: Kafesimi seviyor olsam bile bu seni üzer miydi? 

RALPH: Kendimi senin parlak geleceğinin bir parçası olarak kabul etmiştim. Kendimi senin için büyük hayaller kurarak kandırmıştım. Hayallerim arasında böyle bir şey yoktu. Kolay düşmeni beklemiyordum. 

ISABEL: Düşmemi mi? 

RALPH: İncindim. Kendim düşmüş gibi incindim. 
ISABEL: Seni anlamıyorum. 

RALPH: Sana uygun bir erkeğin daha aktif, daha büyük, daha özgür bir doğasının olmasını bekler¬ 


dim. Osmond’un küçük ve bencil olduğu gerçeğini kabullenemiyorum. 

ISABEL: Küçük mü? 

RALPH: Bence o dar görüşlü, çıkarcı biri. Kendini fazla ciddiye alıyor. Zevki son derece suni! 

ISABEL: Çok ince bir zevki var! 

RALPH: Bu kadar karma bir şeyin ince zevkten sayıldığını gördün mü hiç? 

ISABEL: Umarım kocamın zevkini tatmin etmekte her zaman başarılı olurum. 

RALPH: Bu çok güzel. Mükemmel! Her kadının dileğidir bu! Ama sen kısır bir sanatçı bozmasının hassasiyetlerini gözetmekten daha iyi şeylere layık değil 

(Ralph giderek yükselen sesiyle söyleyeceklerini bitirdiği an, Isabel’den tokat yer. Tepki göstermez. 
Birkaç saniye durur ve konuşmaya başlar.) 

RALPH: Ne düşünüyorsam onu söyledim. 

(Uzun süren bir sessizliğin ardından, biraz zorlanarak devam eder...) 

RALPH: Çünkü sana aşığım. 

(Çıkmak üzere kapıya doğru yürüyen Isabel aniden durur ve Ralph’e döner.) 

ISABEL: Öyleyse senin de bir çıkarın var! 

RALPH: Seni seviyorum, ama umutsuzca. 

(Bu kez Ralph ters yöne doğru yürürken, Isabel seslenir.) 

ISABEL: Ben Bay Osmond’u çok daha farklı görüyorum. O önemli biri değil. Zengin de değil. Unvanları, ödülleri, toprakları yok. Ona küçük derken bunu kastediyorsan; evet küçük bir insan o. Ben buna büyüklük derim. Tanıdığım en büyük insan o. O bu dünyada gördüğüm en nazik, en tatlı, en parlak ruh. 
Yanlış bir fikre kapılmışsın. Çok yazık, ama yapabileceğim bir şey yok. 

(Ralph hiçbir şey söylemez, öksürerek uzaklaşır.) 
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